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Voorwoord

Dit boek is bedoeld als kleine bijdrage tot het uitdragen van de boodschap van de Bijbel in zeer
beknopte vorm. Hierin worden de grote lijnen uiteengezet en de ernst van de boodschap helder
gemaakt. De ernst ligt vooral in het feit dat voor al Gods schepselen, de mens, maar één manier is om
door God te worden bevrijd en verzoend met Hemzelf en dat is door het geloof in Zijn Zoon Jezus
Christus.

God wil een relatie met Zijn kinderen opbouwen om deze boodschap door te geven aan alle mensen
want Hij wil niet dat iemand verloren gaat.

Een essentiéle boodschap voor iedereen die God op één of andere wijze zoekt.

Juist in een tijd waarin Gods Woord steeds meer geweld aan wordt gedaan en er veel moeite wordt
gedaan wereldwijd om deze boodschap te ondermijnen en belachelijk te maken.

Voor ieder die zoekt en hoopt vrede te vinden in zijn of haar leven van harte aanbevolen.

Alles wat hier is geschreven, is op persoonlijke verantwoordelijkheid van de schrijver en mag nooit in
tegenspraak zijn met de Bijbel het Woord van God en wat de Geest van God duidelijk wil maken aan
mensen. (Bijbelteksten staan vaak cursief aangegeven)

Hindrik
1. God de Schepper van alle dingen

De oorsprong van het leven.

Voordat de wereld bestond was er al Wijsheid en Heerlijkheid bij God.

Dit was al voor dat de aarde bestond of er iets van geschapen was, dit was in de tijd dat God de
hemelen heeft gemaakt. (Spreuken 8)

Daar heeft Hij bedacht om iets te scheppen en het is begonnen met Wijsheid zelf. Alles is geschapen
op grond van Wijsheid en Inzicht van God. Het wordt ons voorgesteld als een Persoon, lemand die
werd geboren zonder dat er al sprake was van mensen en een menselijke geboorte. Dit was lemand
die een hemelse oorsprong heeft en daardoor een eeuwig bestaan had. Je zou kunnen zeggen dat dit
een Zoon van God was. In de hemel was het geweldig om bij God te zijn, er was grote vreugde in de
hemel bij God en bij deze Persoon, de Wijsheid.

Ook toen de aarde werd geschapen.

De aarde is geschapen zoals het staat in het boek Genesis, de oorsprong van alles is de Wijsheid en
het inzicht van God zelf die alles zeer voortreffelijk heeft gemaakt.

Nog steeds kunnen we onder de indruk zijn van wat God heeft geschapen. Als een mens in het
donker naar de sterrenhemel kijkt dan word je overweldigd door de grootheid.

Als je de mooie kleuren ziet van de bloemen ben je verwonderd over de schoonheid.

Als je de geboorte van een kind meemaakt zie je de scheppingskracht van God voor je ogen en je
bent stil. Als je de organisatie en manier van leven ziet in een bijenvolk dan denk je wie heeft dit
bedacht? Als je de verscheidenheid ziet in dieren sta je versteld van de eigen aard die ze hebben.
In alles wat is geschapen ligt een aard waaraan het zich houdt dit veranderd niet. Een aap blijft een
aap en een kat blijft een kat en een bij blijft een bij en een mens blijft een mens.



In al het geschapene kun je de hand zien van God, je kunt zien dat God het is die het heeft gemaakt.
Zoals je van een brood kunt zien dat het de bakker was die het heeft gemaakt. Zoals je van een stoel
kunt zien dat het de meubelmaker is. Omdat dit zo overduidelijk is heeft deze boodschap geen extra
woorden nodig, het is een taal zonder woorden.

Deze taal verstaat ieder mens zonder dat die mens dit misschien zelf wil toegeven. Deze taal verteld
ons dat God bestaat en een realiteit is in ons huidige bestaan hier en nu.

De oorsprong van het leven ligt bij de Wijsheid van God en al de dingen die Hij heeft bedacht, eerst in
de Hemelen en daarna op de aarde. Daar heeft Hij de mens gemaakt naar het beeld van God.

En het zou prachtig moeten zijn en God heeft alles met grote Wijsheid en pracht gemaakt, alles was
goed, er mankeerde helemaal niets aan.

Dit was een paradijs op aarde. God wandelde samen met de mens in dit geweldige paradijs en de
mens zou hier een geweldige eeuwige relatie met God hebben als zij zich op God hadden gericht.
God gaf de mens het leven, Hij is de oorsprong maar de mens heeft God niet vertrouwd en is zijn
eigen weg gegaan. Wij wilden gelijk zijn aan God en onze eigen beslissingen nemen los van wat God
had gezegd. Wij dachten te kunnen zijn als God, het onderscheid te kennen tussen goed en kwaad en
dan de juiste keuzes maken.

De mens heeft zijn oorsprong verloochend. Net als de satan, Gods tegenstander, die uit de hemel
kwam, deze stond op in rebellie tegen God en wilde als God zijn.

Sommigen vragen zich af hoe dit mogelijk is, hoe kon er rebellie in de hemel zijn. God is een God van
recht en gerechtigheid en is barmhartig en goed bij Hem is niets wat verkeerd is niet deugd. In de
hemel waren zijn dienaren geen robots maar wezens met een eigen wil en vrije keuze. De satan was
een engel, of cherub, in de hemel en kon vanuit zijn aard eigenlijk niet tot rebellie tegen God komen.
Toch had God in hem de mogelijkheid gelegd om bewust anders te kunnen kiezen.

Trots en hoogmoed kunnen niet bestaan in de hemel, daarom is deze hoog gepositioneerde cherub
uit de hemel verstoten en is op de aarde geworpen. Dit is de satan en zijn engelen. De satan was
opgestaan tegen God in rebellie, terwijl hij een bevoorechte positie had.

In het paradijs heeft de satan in de vorm van de slang de mens verleidt tot diezelfde rebellie.
Hierdoor is er direct een kloof ontstaan tussen de mens en God. Net als de satan kon de mens niet
langer in direct contact met God blijven omdat ze niet op Hem hadden vertrouwd. Eva had geluisterd
naar de satan en Adam had geluisterd naar zijn vrouw Eva.

Hierdoor hebben alle mensen vanaf Adam en Eva hetzelfde probleem als de satan. Nu anno 2021 is
de satan nog steeds bezig om de mens te verleidden en op te zetten tot rebellie tegen God.

De satan wil alle mensen meeslepen in zijn ondergang waarvan hijzelf weet dat dit eraan zit te
komen.

God daarentegen heeft de mens niet verloochend omdat Hij de mens, Zijn maaksel liefheeft en niet
wil dat die mens zonder Gods nabijheid en heerlijkheid zou bestaan.

De satan had de vrouw verleidt en God heeft gezegd dat er vijandschap zal zijn tussen de satan en de
vrouw. Haar zaad zal uiteindelijk de satan de kop kosten. En de satan zal het de hiel vermorzelen, hij
zal proberen haar zaad te gronde te richtten maar het zal hem niet lukken.

God heeft Zijn Zoon geboren laten worden uit een vrouw (Maria)zonder dat er een man aan te pas
kwam. God heeft door Zijn Heilige Geest gezorgd dat Maria zwanger werd. Hierom kunnen we
spreken van het “zaad” van de vrouw. Jezus Christus is op aarde gekomen met een missie van God
om die te volbrengen. De satan heeft geprobeerd die missie te laten mislukken maar het is hem niet
gelukt. Jezus Christus heeft de missie volbracht tot het einde toe en is uit de dood opgestaan om
uiteindelijk de “kop” van de satan te vermorzelen. De satan heeft niet het laatste woord en zal
uiteindelijk zijn rechtmatig oordeel ontvangen. Dit oordeel ligt nog ergens in de toekomst.



De satan had geprobeerd om via de vrouw de mens te verleidden, misschien omdat hij dacht dat dit
de makkelijkste weg was, maar God keert de zaken om: via de vrouw wordt uiteindelijk het probleem
van de mens verholpen. Dat is de gerechtigheid van God.

We zien hier al dat het gaat om het herstel tussen God en mensen en dat dit zal gebeuren door de
missie die de Zoon van God Jezus Christus moest volbrengen.

Een mens zonder God is los van God en daarmee verloren voor de eeuwigheid.

De satan probeert op alle mogelijke manieren het bestaan van God te ontkennen. Een belangrijk
wapen hiervoor is dat de mens niet geschapen is door God maar is ontstaan door evolutie.

Evolutie gaat uit van toevallig ontstaan van leven en het heeft zich vanzelf verder ontwikkeld van een
eencellig diertje tot de miljoenen soorten planten en dieren die we kennen.

De essentie van deze theorie is dat God geen rol meer heeft in het ontstaan van de mens en hierdoor
geen zeggenschap meer over die mens zal hebben.

Hierdoor zou je de indruk kunnen krijgen dat de mens zijn eigen god is, hij bepaalt zelf wel wat goed
voor hem is of niet. Hierachter zit de gedachte dat je zonder God kan bepalen wat je wil en hierdoor
automatisch verzet tegen alles wat God zelf heeft ingebracht. Dat is de gemakkelijkste weg zoeken,
zonder rekening te houden met God en te leven zoals je zelf wil.

Door sommige geestelijke stromingen wordt hardnekkig beweerd dat de evolutietheorie in
overeenstemming is met de huidige wetenschap. Toch is dat niet het geval, de Bijbelse geschiedenis
over schepping en zondvloed zijn de enige die in overeenstemming zijn met de huidige wetenschap.
De feiten spreken in het voordeel van de schepping. God heeft alles geschapen “naar zijn aard”, de
verschillende basistypen zowel in de huidige natuur en alles wat bekend is op dit moment en in de
gevonden fossiele wereld staan op zichzelf en gaan niet over naar andere vormen.

De zogenaamde overgangsvormen bestaan niet. De zeer sporadisch voor komende gevallen die
bestempeld zijn als overgangsvorm blijken toch op zichzelf staande soorten te zijn.

Volgens een evolutietheorie zouden er ontelbaar veel overgangsvormen gevonden moeten worden
nu en in de fossielen.

De meeste ontdekkingen van de wetenschap geven meer aanleiding tot het aannemen dat er sprake
is van een Intelligent Ontwerp.

Dit sluit perfect aan bij de Bijbel waarin we lezen dat de Wijsheid van God aan de oorsprong van alle
dingen ligt. We kunnen dit met onze eigen ogen zien in de schepping op dit moment.

2. Noach de vader van onze geschiedenis

God had alles gemaakt en Hij heeft zelf geconstateerd dat het goed was, zelfs zeer goed. Het Paradijs
was op aarde en God wandelde met de mens, er was sprake van een directe relatie met God.
Dagelijks was er contact tussen God en de mens. Er was veel vertrouwen tussen hen.

Door de verleiding van de slang werd dit vertrouwen door de mens volledig beschaamd.

Hierdoor werden ze uit het Paradijs gezet: ze konden geen rechtstreeks contact meer met God
hebben.

Eigenlijk lijkt dit heel veel op wat met de satan gebeurde, die uit de hemel werd gezet. In Gods
Heerlijkheid en kan geen wantrouwen of ontrouw bestaan. Dat kan niet in de hemel bestaan en niet
in het Paradijs.

De mens was op zichzelf aangewezen en op de herinnering die ze hadden van het Paradijs en in het
contact dat ze toen met God hadden. Als de mens los is van God dan ontstaat er verwijdering en de
neiging om je eigen gang te gaan.

Hiervan spreekt de Bijbel heel eerlijk. Soms waren er mensen die nog op God gericht waren en
probeerden te leven zoals God het hun gezegd had (Seth, Henoch) maar de meeste mensen raakten
steeds verder van Gods invloed vandaan.
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Het werd zo erg dat bij de tiende generatie God moest constateren dat alle mensen verdorven waren.
De generaties leefden in het begin nog over een lange periode omdat de mensen heel oud werden.
Methusalah werd 969 jaar oud.

Door de zondeval werd het hele goede begin steeds minder, de leeftijd van de mens werd belangrijk
korter tot wat ze is op dit moment ongeveer.

Hier kun je zeggen dat er sprake is van teruggang(degeneratie) niet van steeds beter worden. Als de
invloed van God minder wordt dan wordt alles minder. God had alles geschapen naar zijn aard en
volgens een richtlijn die Hij zelf bedacht had, alles in harmonie.

Als dit verlaten wordt dan keert alles uiteindelijk weer terug naar wanorde.

Dit kon God niet verdragen (Genesis 6:5-8); 5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de
aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

6 9 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde
Hem in Zijn hart.

7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens
tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik
hen gemaakt heb.8 9 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

Waarom vond Noach genade in de ogen van God? Dit is zijn geheim:
Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.
Noach had een levende relatie met God en liet zijn woorden en daden daarvan afhangen.

Door Noach werd de aardbodem niet voorgoed vervioekt en met hem alle dieren die God gemaakt
had. God sloot een verbond met Noach.

De zondvloed kwam over de aarde en verdelgde alle mensen en dieren die er waren, die de
zondvloed niet konden overleven. Alleen Noach en zijn gezin en de dieren die met hem meegegaan
waren op de ark.

Deze zondvloed was zeer ingrijpend en toen Noach uit de ark kwam ging hij een offer brengen aan
God uit dankbaarheid. Toen de geur van zijn offer naar de hemel steeg toen zei de Here God in Zijn
Hart (Genesis 8 :21); Ik zal de aardbodem niet meer vervioeken vanwege de mens, de gedachten
spinsels van de mens zijn slecht, van zijn jeugd af. Ik zal voortaan niet meer al het levende doden zoals
Ik gedaan heb.

De opdracht aan Noach was: weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervul de aarde!

In het verbond met Noach komen een aantal dingen aan de orde:

-Alles op aarde is in de hand van de mens gegeven

-We mogen van alles waarin leven is eten, en van het groene gewas

-Het vlees met zijn leven, het bloed, er nog in mag niet gegeten worden

-God vraagt vergelding voor het bloed van de mens en van het bloed van de dieren

- Vergelding wordt door de mens zelf gedaan omdat hij naar het beeld van God is gemaakt. God heeft
de mens gemaakt.

-God geeft een teken in de lucht om het verbond met Noach te markeren, het zegt dat God niet weer
alles zal vernietigen door een zondvloed. Het is een verbond tussen God en de aarde.

Het teken waar hier over gesproken wordt is de regenboog. Deze boog zien we regelmatig in de lucht
als het regent en de zon schijnt erbij. Het is altijd weer indrukwekkend als we het zien en als we Gods
verbond hieraan koppelen dan heeft het nog veel meer betekenis. Op deze wijze spreekt God nog
steeds tot ons.

Hier zit een enorme gerustheid in God heeft de mens niet totaal vervloekt en dit verbond leidt tot
nieuwe verbonden die ons nog veel meer hoop geven.

Noach is bij uitstek een persoon die ons heel veel te zeggen zou moeten hebben. Door zijn relatie met
God is hij de stamvader geworden van alle mensen die nu op aarde leven.

Van de tijd voor de zondvloed weten we niet zoveel maar alles wat we wel weten over
geslachtsregisters op aarde buiten de Bijbel om beginnen met Noach.



Dat is geschiedenis waar we nog wat van weten, uit de Bijbel en uit veel andere historische bronnen.
Hierom zou dit ons veel te zeggen moeten hebben.

Dan zou je misschien nadenken over het waarom en hoe het zit met je eigen relatie met God.

Elke keer als de regenboog in de wolken verschijnt dan worden we herinnerd aan Noach en zijn
verbond met God.

Er is een spreekwoord wat zegt: na regen komt zonneschijn.

Dit is in de grote lijn van de geschiedenis waar, God heeft de mensheid bijna helemaal vernietigd
vanwege hun slechtheid maar Hij heeft tegelijkertijd een verbond gesloten met Noach waarin Hij zegt
dat dit nooit weer zal gebeuren door zo’n grote zondvloed.

Toch zal uiteindelijk als we aan het eind van de tijd zijn er een oordeel komen op een andere wijze.
Maar God wil alle mensen de kans geven een relatie met Hem op te bouwen door te geloven in Hem.
Daardoor kunnen we aan het uiteindelijke oordeel ontkomen.

De regenboog spreekt van Gods grote liefde voor de mens, Hij wil geen vernietiging maar zoekt
herstel.

Zoals het was in de dagen van Noach, de mensen aten en dronken en trouwden en werden tot
huwelijk gegeven. En hadden niet door dat de Ark een ernstige waarschuwing voor hen was, ze deden
wat ze deden en het kwam totaal onverwacht over hen en het was te laat.

Noach was een prediker van gerechtigheid en geloof in God en ze hebben het niet aangenomen.

Zo zal het zijn in de laatste dagen, de mensen hebben niet door dat God een reddingsplan heeft
bedacht en uitgevoerd waardoor ze behouden hadden kunnen worden.

Het lijkt erop dat de satan probeert de regenboog te misbruiken voor zijn eigen doelen, dat gaat dan
niet over het verbond met God maar over tolerantie voor alles wat niet volgens Gods bedoelingen

met Zijn schepping is. Feitelijk gaat dit over rebellie tegen God.

3. Abraham de vader van de gelovigen

Abram was een nakomeling van Sem, één van de drie zonen van Noach. Er is altijd een lijn van
geslachten geweest van mensen die God oprecht zochten. Abram was zo’n man, hij zocht God en
geloofde in Hem. Zijn geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend.

Abraham was eerst Abram voordat God zijn naam veranderde, God riep Abram vanuit Ur van de
Chaldeeén om naar het land Kanaan te gaan. Hij ging op weg zonder te weten wat hem te wachten
stond, het was slechts de stem van de Here God die hem liet optrekken naar Kanaan. Toen ze daar
aankwamen heeft God aan Abram verklaart dat land aan zijn nageslacht zou worden gegeven. Dit is
Abram heeft dat gedurende zijn leven niet gezien. God heeft tegen Abram gezegd dat hij tot een
vader van een menigte van volken zou worden. Zijn naam werd toen veranderd in Abraham vanwege
dit feit.

Het land Kanaan, waar hij als vreemdeling was, werd als eeuwig bezit aan hem en zijn nageslacht
gegeven. Het land Kanaan is het huidige Israél en nog een veel groter gebied dan dat zij nu bezitten.
In de toekomst zal dit steeds meer gestalte gaan krijgen, dit is voorzegt door de profeten.

God had Abraham een zeer groot nageslacht beloofd, als de sterren aan de hemel, ontelbaar.
Abraham was al op hoge leeftijd (100 jaar) gekomen en zijn vrouw Sara (90 jaar) was onvruchtbaar tot
op hoge leeftijd.

Abraham heeft geworsteld met de belofte van God over zijn nageslacht maar uiteindelijk kreeg zijn
vrouw Sara de beloofde zoon lzaak.

Sara en Abraham dachten een nageslacht te kunnen verwekken via de slavin van Sara, hieruit werd
Ismael geboren. Ismael was niet de door God beloofde zoon die Abraham en Sara zouden krijgen.
God heeft zijn belofte aan Abraham gestalte gedaan en Sara een zoon geschonken op hoge leeftijd en
ondanks het feit dat het haar niet meer ging “naar de wijze van de vrouwen”



Izadk was de beloofde zoon en beloften aan Abraham lopen via deze zoon van Abraham.

Toch werd Ismael ook gezegend en zou tot een groot volk worden, Abraham had God hierom
gevraagd.

Ismaél is de vader van alle Arabieren geworden die er zijn, vele volken zijn uit hem ontstaan. God
heeft zijn belofte aan Abraham wat dat betreft vervuld.

Izadk is de vader van de Joden, het volk Israél, zij zijn het nageslacht van Abraham en Sara. Alle volken
van de aarde zullen in Abraham gezegend worden. God zelf heeft hem uitgekozen zodat zij de weg
van God zouden bewandelen, door gerechtigheid en recht te doen.

Dat is de voorwaarde voor de zegen van God vanuit Abraham.

God sloot een verbond met Abraham en zijn nageslacht, dit is de besnijdenis van de voorhuid van alle
mannen. Deze besnijdenis is een uiterlijk teken van het verbond tussen God en Abraham.

Vandaag de dag houden nog zeer velen vast aan dit verbond en de opdracht van God, zowel Joden als
Arabieren. Dit is één van de vele voorbeelden van tekenen in deze huidige tijd dat God bemoeienis
met mensen wil en dat Hij een relatie met de mens wil.

Abraham werd een vriend van God genoemd, hij had een relatie met God die heel speciaal was. God
heeft hem dingen verteld die Hij zou gaan doen in de toekomst en die impact op Abraham zouden
hebben. In het bijzonder kunnen we noemen de vernietiging van Sodom en Gomorra.

Abraham heeft gepleit bij God voor de inwoners van Sodom en Gomorra: Here als er toch nog
50,45,40,30,20,10 rechtvaardigen gevonden zouden worden. Het antwoord van God is: |k zal de stad
niet te gronden richtten ter wille van de tien.

Helaas werden er geen tien rechtvaardigen gevonden in de steden, waar een roep over uitging, hun
zonden waren heel zwaar. Speciaal genoemd worden de mannen van de stad, van jong tot oud, ze
wilden gemeenschap hebben met bezoekers, dit waren engelen van God, die kwamen bij de neef van
Abraham, Lot op bezoek. De mannen van de stad wilden geweld gebruiken om hun zin te krijgen
maar God heeft dat voorkomen. We kennen tegenwoordig het woord Sodomie nog wat hiervan is
afgeleid.

Als het oordeel van God komt weet God toch de rechtvaardigen uit zo’n situatie te redden. Lot kreeg
de kans om met zijn hele gezin de stad te ontvluchten. Abraham had gebeden voor zijn neef Lot en
God stuurt engelen naar Lot toe.

Lot was een rechtvaardige die in God geloofde, hij waarschuwde zijn aanstaande schoonzoons die
met zijn dochters zouden trouwen: “De Here gaat deze stad te gronde richten”. Deze schoonzoons
geloofden hem niet ze zagen hun aanstaande schoonvader als een grappenmaker aan.

Lot werd gevraagd zo snel mogelijk te vluchten uit de stad en niet om te kijken in de vlakte anders
zouden ze worden weggevaagd.

De vrouw van Lot heeft deze woorden niet serieus genomen en werd een zoutpilaar. Deze
gebeurtenis is vandaag nog bekend in de geschiedenis.

Op de plek waar Sodom vroeger was is een plaats aangegeven: “Lots wife”. De streek van Sodom en
Gomorra was in het verleden een hele vruchtbare streek, het zag eruit als de hof van Eden.

Heden ten dage is het de meest dorre en dode omgeving, het laagste punt op de aarde, de dode zee,
hier kan niets in leven het zoutgehalte is zo hoog dat dit niet mogelijk is.

Sodom en Gomorra liggen vandaag de dag nog steeds als een voorbeeld voor de mensen, ze geven
aan dat een oordeel over zonde uiteindelijk zal komen.

Abraham heeft vele gebeden opgezonden, hij riep de Naam van de Heere, de eeuwige God aan. God
heeft zijn gebeden gehoord en verhoord.

Een bijzonder voorval uit het leven van Abraham is zijn veldtocht tegen de vijf koningen die zijn
broeder Lot gevangen meegenomen hadden. Abraham trok tegen hen op met 318 mannen en
versloeg hen en redde zijn broeder Lot.



Na deze overwinning kwam een zekere Melchizedek Abraham tegemoet en bracht hem brood en
wijn. Melchizedek was een priester van God, koning van Salem. Salem is vrede, dat is het huidige
Jerusalem. Abraham heeft erkend dat hij priester was van de allerhoogste God en gaf hem een tiende
deel van de buit. Melchizedek was een priester, zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent
hij geen begin van dagen en geen levenseinde. Hij is aan de Zoon van God gelijkgemaakt en blijft tot
in eeuwigheid priester van God.

Jezus Christus is naar het evenbeeld van deze Melchizedek opgestaan als Hogepriester van God, Hij
past in dezelfde rangschikking. Er zijn veel gelijkenissen met deze Melchizedek, koning van Salem.
Jezus Christus Koning van Jerusalem.

Jezus Christus door God verklaard als Zijn Zoon, hij was er al voor de grondlegging van de wereld en is
als mens verschenen door de kracht van de Heilige Geest van God. Jezus Christus is opgestaan uit de
dood door de kracht van de Heilige Geest, de kracht van onvergankelijk leven.

Jezus Christus zit nu aan de rechterhand van God als Hogepriester die voor alle mensen pleit die in
Hem geloven.

Melchizedek bracht Abraham brood en wijn, Jezus Christus bracht alle mensen Brood en Wijn door
het offer wat Hij gaf op Golgotha aan het kruis. Hij gaf Zijn lichaam en Zijn bloed heeft daar gevloeid.
Zijn lichaam is het brood wat uit de hemel kwam en Zijn bloed heeft gevloeid tot vergeving van onze
zonden. Het bloed staat voor de wijn. Zonder dit Brood en de Wijn is geen onvergankelijk leven
mogelijk. (zie hfst. 6) Jezus Christus is de Hogepriester tot in eeuwigheid!

Dat dit een aanwijzing van God is voor Zijn aanwezigheid onder mensen wordt duidelijk uit het
volgende voorval.

Het meest bijzondere voorval uit het leven van Abraham is wel de het verzoek van God om zijn zoon
Izadk te offeren als een brandoffer.

Het verzoek aan Abraham was als volgt; (Genesis 22:2): En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige,
die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der
bergen die Ik u noemen zal.

Abraham werd op de proef gesteld, hij ging na deze opdracht de volgende morgen vroeg op pad met
Izadk en kloofde het hout voor het brandoffer.

Na drie dagen zag Abraham de plek in de verte waar het moest gebeuren. Hij gaf zijn knechten de
opdracht:(vers 5) blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons
neergebogen hebben, zullen we bij jullie terugkeren.

Het hout voor het brandoffer moest Izadk dragen en Abraham droeg het mes en het vuur.

Zo gingen die beide samen.

Izadk wist op dat moment nog niet wat er moest gebeuren hij vroeg:(vers 7) zie hier is het vuur en het
hout, maar waar is het lam voor het brandoffer?

Abraham antwoord: (vers 8) God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer en ze gingen
verder die beiden. Op de plaats aangekomen bouwt Abraham het altaar, schikt het hout erop en bond
zijn zoon Izadk en legt hem op het altaar, boven op het hout.

Abraham pakt het mes om zijn zoon te slachten en op dat moment grijpt God in. (vers 12) “Steek uw
hand niet uit naar de jongen en doe hem niets want nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw
enige, Mij niet onthouden hebt”

God voorzag op hetzelfde moment voor een ram die verstrikt zat in het struikgewas en Abraham
offerde deze ram in plaats van zijn zoon lzaak.

Abraham noemde die plaats: vers 14) de Heere zal erin voorzien.

Deze gebeurtenis is van groot belang geworden voor Abraham, omdat hij dit gedaan heeft, heeft God
gezworen dat Hij Abraham rijk zal zegenen en zeer talrijk zal maken.

In het nageslacht van Abraham zullen alle volken van de aarde gezegend worden omdat hij
gehoorzaam is geweest aan de stem van God.

Dit heeft een hele grote uitwerking gehad in de geschiedenis tot op de dag van vandaag.



Wat Abraham zei heeft een enorme profetische betekenis, God heeft ca 1900 jaren later voorzien in
een offer. Een offer van Zijn geliefde Zoon die Hij zeer liefheeft.

Dit offer laat de grote liefde van God zien voor de mensheid, een offer als genoegdoening voor alle
zonden en onvolkomenheden van alle mensen door alle tijden heen.

Een offer wat de zonden verzoend en die onverdiend wordt gegeven aan eenieder die dit wil
aannemen in geloof en erkent dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Dit plan van God is zo ongelofelijk dat God heel veel voorbereidingen heeft getroffen om dit bekend
te maken over de hele wereld, door de geschiedenis heen.

Het is begonnen met Abraham en vind zijn vervolg in alles wat God heeft laten zien aan de wereld
door het verbond wat Hij heeft gesloten met Zijn volk Israél.

4. Israél tot heil van alle volken

God heeft een bijzondere verhouding met Abraham gehad en heeft hem beloften gedaan door zijn
zoon lzadk, de beloofde zon. I1zadk had twee zonen Jakob en Ezau. Ezau was de eerstgeborene van de
tweeling en Jakob de tweede.

Ezau verkocht het eerstgeboorte recht aan Jakob voor een kom soep. Izadk wilde aan het eind van zijn
leven aan Ezau zijn zegen geven maar Jakob en Rebecca waren Ezou voor zodat Jakob de zegen kreeg
van zijn vader Izadk. Dit gebeurde op een slinkse wijze waardoor Ezou zijn broer wilde vermoorden.
God wilde het verbond van Abraham voortzetten via Jakob, de tweelingbroer van Ezau.

Jakob was niet onverschillig zoals Ezau maar ging wel heel ver met zijn bedrog richting zijn vader
Izadk. Hij werd hiertoe aangezet door zijn moeder Rebecca die er de verantwoordelijkheid voor nam.
Jakob deed zich voor als Ezau omdat zijn vader Izadk hem de zegen wilde geven omdat hij de
eerstgeborene was. Jakob hield bij de geboorte de hiel van zijn broer vast. Jakob was een onbehaard
man en Ezau niet, met geitevellen en de kleren van Ezau die naar het veld roken heeft hij zijn blinde
oude vader misleid.

Hierdoor ontving hij de zegen van lzadk, dit was dezelfde zegen die God had voorzegd aan Abraham:
vervloekt moet zijn wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent.

God heeft het zo geleid dat Jakob de zegen zou krijgen ondanks dat dit eigenlijk niet kon. God is het
die alle omstandigheden kan gebruiken om het zo te leidden dat gebeurt wat Hij wil.

De zegen van God is voor diegenen die God heeft uitgekozen en die bereid zijn Zijn wil te doen.

Jakob ging op de vlucht voor zijn broer Ezua omdat die hem wilde doden vanwege het roven van de
zegen van lzadk. Hij had nog geen relatie met God zoals zijn vader Izadk en grootvader Abraham
hadden.

Op de vlucht voor zijn broer had hij een droom waarin hij de belofte van God opnieuw kreeg die
Abraham had gekregen, God zou met hem zijn en het land waarop hij lag te slapen zal voor hem en
zijn nageslacht zijn.

Toen Jakob wakker werd besefte hij dat het een huis van God was en de poort van de hemel. Hij
noemde die plaats Bethel.

Jakob ging op basis van de droom een deal aan met God, als God Jakob zou helpen, eten en drinken
zou geven en kleren om aan te trekken en hem daarnaast nog in vrede naar het huis van zijn vader
kon terug keren dan zal de Here hem tot een God zijn.

Zo zijn wij vaak als mensen: als God dit en dat voor mij doet dan zal ik Hem dienen. De beloften
komen dan uit onze mond die we later misschien wel weer vergeten.

Jakob speelde hoog spel maar God heeft hem verhoord, het ging hem goed terwijl hij op de vlucht
was voor zijn broer Ezau. Hij ging naar het land van de mensen in het oosten naar Haran en vond
familie van zijn opa Abraham. Jakob touwt daar met Lea en Rachel de dochters van zijn oom Laban.



Jakob werkt veertien jaar voor zijn oom en verwerft veel goederen en vee omdat God hem bijzonder
zegent. Daar worden de eerste elf zonen van Jakob geboren en later nog de twaalfde zoon.

Deze twaalf zonen van Jakob zijn de stamvaders van het volk Israél geworden.

Deze Jakob is de stamvader van Israél geworden. De manier waarop hij dit geworden is, is bijzonder.
Jakob had al voorwaarden gesteld aan God om zich volledig aan Hem over te geven.

Toen hij terugging naar zijn familie in Kanaan was hij nog steeds heel bang om zijn broer Ezau te
ontmoeten hij nam allerlei maatregelen. De nacht voordat Jakob zijn broer zou ontmoeten stuurde hij
zijn vrouw en kinderen en vee alles wat hij had alvast over de beek Jabbok en hijzelf bleef achter.

Jakob worstelde die nacht met een Man, hij worstelde de hele nacht met de Man deze man kon Jakob
niet overwinnen en daarom raakte Hij het heupgewricht van Jakob aan waardoor Jakob mank werd.
Jakob wilde de Man niet laten gaan tenzij hij een zegen zou ontvangen van Hem.

Die Man vroeg naar zijn naam en dat was Jakob. Toen zei die Man: uw naam zal voortaan niet meer
Jakob luiden, maar Israél want u hebt met God gestreden, en hebt overwonnen.

Zo is de naam van het volk Israél ontstaan, Jakob zei:(Gen 32:30); ik heb God gezien van aangezicht
tot aangezicht en mijn leven is gered.

Zoals Jakob met God worstelde, zo moet elk mens een worsteling met God ondergaan om uiteindelijk
de zegen van God te ontvangen en voor Hem te gaan leven.

Zonder deze worsteling zal er geen innige relatie tussen God en de mens ontstaan.

Die worsteling zal uiteindelijk leidden tot volledige overgave omdat we het niet van God kunnen
winnen.

Jakob, nu Israél, heeft zich daarna verzoend met zijn broer Ezau en trok verder in het land Kanaan.
Zijn gezin en zonen werden gezegend door de Here God en zij breidden zich uit. Ondanks vele
moeilijke gebeurtenissen zagen de mensen die hen ontmoeten dat God hen zegende en durfden ze
hen niet aan te vallen.

Eén van de zonen van Jakob was wel zijn lieveling, dat was Jozef, de zoon van zijn vrouw Rachel.

Er was bij de broers van Jozef jaloersheid omdat Jakob hem het liefst had. Vanwege dat feit werd
Jozef door zijn eigen broers in een put gegooid en verkocht als slaaf aan handelaren die naar Egypte
gingen.

Jozef kwam als slaaf in Egypte maar bleef God dienen en Hem aanroepen. God heeft hem daar
beschermd en uiteindelijk gezegend. Jozef kon door vele bijzondere gebeurtenissen opklimmen tot
onderkoning van Egypte.

Jakob en zijn zonen bleven in in Kanaan en Jakob dacht dat zijn zoon Jozef niet meer in leven was.
God bestuurt alle dingen en heeft ervoor gezorgt dat er een hongersnood kwam in het land Kanaan
waar Jakob en zijn zonen woonden. Jakob stuurde zijn zonen naar Egypte omdat ze hoorden dat er in
Egypte eten in overvloed was. Jozef was ondertussen in Egypte onderkoning geworden en had aan de
Farao, zijn meerdere, een droom uitgelegd dat er eerst 7 jaren van overvloed zouden zijn en daarna 7
jaren van hongersnood. Jozef toonde zich een goed beheerder en zorgde ervoor dat in de goede jaren
veel voedsel werd opgeslagen om dit te kunnen aanspreken in de magere jaren. Hier kwamen heel
veel buitenlanders op af, zo ook de broers van Jozef.

De broers zijn daarna nog een tweede keer naar Egypte gegaan omdat de honger te erg was. Deze
tweede maal maakte Jozef zich bekend aan zijn broers het was een bijzonder emotioneel weerzien.
Toen de broers daarna weer terugkwamen bij hun vader Jakob geloofde hij uiteindelijk dat Jozef nog
leefde en Jozef had zijn vader en broers allemaal uitgenodigd om naar Egypte te komen zodat hij voor
hen kon zorgen.
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Hierdoor kon Jakob, dat is Israél, overleven en tot een groot volk worden in Egypte. Het volk Israél
bleef vierhonderd jaar in Egypte en hun toestand in Egypte begon heel goed maar na de dood van
Jozef werd het er niet beter op. De Egyptenaren zagen dat de Hebreeérs uit Kanaan zich zeer
vermeerderden en tot een groot volk uitgroeiden. (Hebreeuws was de taal die de Israélieten spraken)
God heeft zijn beloften aan Abraham lzadk en Jakob gestand gedaan door ze uit Egypte weg te
leidden door een machtige hand en met wonderen die opgemerkt werden door de hele toenmalige
wereldbevolking. God koos een man, Mozes, een kind van de Hebreeérs die op een bijzondere wijze
opgroeide aan het hof van de Farao, om Zijn volk weg te leidden uit Egypte en ze naar het beloofde
land Kanaan te brengen.

De Farao van Egypte wilde het volk niet laten gaan, zij waren tot slaven van de Farao gemaakt en
werden onderdrukt op een wrede wijze. Alle jongens moesten worden gedood na de geboorte, door
ze in de rivier de Nijl te gooien. Hierdoor zou het aantal strijbare mannen verminderd worden voor de
Israéllieten.

Mozes ging naar de Farao met het verzoek: laat mijn volk gaan en heeft de Farao gewaarschuwd voor
ernstige plagen over Egypte als hij dit niet deed.

De plagen op volgorde: het water van de Nijl werd veranderd in bloed en het andere aanwezige
water, de kikkers overspoelden het land, deze twee plagen konden de magiérs van Egypte ook doen
de Farao weigerde het volk te laten gaan. De derde plaag was die van de muggen, dit konden de
magiers niet doen en erkenden dat het de hand van God was maar de Farao wilde nog steeds niet
luisteren. De vierde plaag waren de steekvliegen, ze kwamen en de Farao liet Mozes bidden om ze
weg te laten gaan maar daarna wilde hij het volk nog steeds niet laten gaan.

Toen kwam de veepest al het vee van de Egyptenaren ging dood maar dat van Israél niet. De Farao
wilden nog steeds niet luisteren. Zijn hart was hard geworden tegen Israél.

De zesde plaag waren de zweren bij mensen en dieren die als puisten openbraken. Daarna maakte
God zelf het hart van de Farao hard zodat hij het volk niet liet gaan.

God liet Egypte bestaan om Zijn kracht te tonen en zodat de Naam van God bekend zou worden op de
hele aarde. De zevende plaag kwam, het was zeer zware hagel, alle mensen die de waarschuwingen
niet serieus namen en buiten bleven werden door de zeer zware hagel gedood behalve in het land
Gosen waar de Israéllieten woonden. Nadat Mozes bad dat de hagel zou ophouden en ondanks dat
het gebeurde bleef de Fararo onvermurwbaar.

De achte plaag waren de sprinkhanen die alles kaal vraten wat de hagel niet had vernietigd.

Mozes bad weer dat het zou ophouden en dat gebeurde, maar God verhardde het hart van de Farao
weer zodat ze niet mochten vertrekken.

De negende plaag waren drie dagen dikke duisternis in Egypte, ze konden niet van hun plaatsen op
staan omdat ze elkaar niet konden zien. Hierna weer hetzelfde: God verhardde het hart van de Farao
en wilde het volk niet laten gaan. Farao dreigde toen Mozes: als je mij nog een keer onder ogen komt
dan zul je sterven. Mozes antwoorde: |k zal u niet meer onder ogen komen.

De tiende plaag was de zwaarste plaag die je zou kunnen bedenken. Deze plaag werd van tevoren
aangekondigd aan Mozes en dat de Farao het volk zou laten gaan na die plaag. Omstreeks
middernacht zouden alle eerstgeborenen van mens en dier worden gedood.

Deze plaag was zeer zwaar en de Israéllieten konden maar op één manier aan deze plaag ontkomen.
Zij moesten het bloed van een lam dat was geslacht aan de deurposten aanbrengen en op de
bovendorpel. Dat zou het teken zijn waarop de doodsengel van God aan de deuren van de Israéllieten
voorbij zou gaan zodat zij niet getroffen werden door de dood van de eerstgeborenen.

Deze gebeurtenis is voor Israél een heel belangrijke geweest: “de bevrijding uit de slavernij in Egypte”
Het lijkt erop dat de tiende plaag een hele duidelijke boodschap aan de wereld was.
Enerzijds was het een duidelijke boodschap aan de Egyptenaren en de Farao.
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Die boodschap is dat er maar één God is en dat is de God van Abraham, lzadk en Jakob, Hij staat
boven alles en iedereen. Hier spreekt de rechtvaardigheid van God uit, de eerste plaag was dat het
water van de Nijl veranderde in bloed. Het is alsof God zegt wat je gedaan hebt met de jongetjes van
de Hebreeérs zal neerkomen op je eigen hoofd en het zal vergolden worden op Zijn tijd.

Het het werk van de doodsengel zou je in dit licht kunnen zien.

Toch ligt er een duidelijke andere boodschap in, God is geen God van aanziens des persoons. Als Hij
recht doet in een situatie dan zal Hij recht doen op dezelfde wijze voor alle mensen.

Als de Hebreeérs niet gehoorzaam waren geweest aan de opdracht van God door het lam te slachten
en het bloed aan de deurposten te strijken dan zouden de eerstgeborenen van de Hebreeérs zijn
gedood. Als het oordeel van God komt dan zijn er geen uitzonderingen zonder geloof in God en
daaraan gekoppelde gehoorzaamheid.

Geloof zonder gehoorzaamheid zou heel goed ongeloof kunnen betekenen.

God heeft in de tiende plaag laten zien dat een mens alleen kan ontkomen aan het rechtvaardige
oordeel van God door het bloed van een offerlam waarmee de schuld van een mens kan worden
verzoend. Je moet dit wel geloven, en waarom zou je God niet geloven die grote wonderen op de
wereld heeft gedaan?

Door de laatste plaag kon Israél bevrijd worden uit de slavernij in Egypte en konden ze trekken naar
het beloofde land aan Abraham, lzadk en Jakob.

Israél ging op pad na geweldige wonderen van God en bij de uittocht naar Kanaan deed God grote
wonderen voor hen. God liet de Schelfzee splijten zodat ze op het droge erdoorheen konden trekken.
Toen de Farao spijt kreeg dat hij Israél had laten gaan en hen achtervolgde, wilde hij ook door de
Schelfzee trekken maar hij en zijn hele leger kwamen om in de zee omdat het water weer
terugvloeide naar zijn oorspronkelijke plaats. De plagen en het omkomen van het hele leger van de
Farao werd bekend in de hele toenmalige wereld. Er ontstond een groot ontzag voor de God van
Israél.

Toch moest Israél leren om op God te vertrouwen, ze hadden veel wonderen gezien maar ondanks
dat was het toch moeilijk om op God te vertrouwen. Ze konden moeilijk alleen op God vertrouwen
zonder hun omstandigheden daarin te betrekken.

Hierom was het dat ze niet per omgaande naar het beloofde land konden trekken maar hebben ze
veertig jaar in de woestijn rond getrokken.

Dat was deels als straf van God en een gevolg van hun ongeloof maar God heeft deze omzwervingen
gebruikt om ze te maken tot een volk van God.

Een volk van God dat er kon zijn tot heil van alle volken, God werkte al mee door wonderen en
geweldige daden maar ze moesten vertrouwen dat God er altijd voor hen zou zijn als ze deden wat Hij
van hen vroeg.

Mozes was een profeet voor het volk Israél die de Here God kende van aangezicht tot aangezicht.
Mozes zei dat er een Profeet zoals hijzelf zou opstaan uit het volk Israél in de toekomst en dat ze naar
Hem moesten luisteren. Zoals Mozes een middelaar was voor het volk Israél zo is Jezus Christus de
Profeet die geldt als een Middelaar voor alle mensen die God zoeken. Deze profetie van Mozes is vele
jaren later vervuld in de geboorte van de Jezus Christus.

Mozes luisterde naar God en gaf aan wat de dingen waren die God graag zou zien.

Als Israél hierin gehoorzaam zou zijn dan zou God hun de zegen geven en zouden ze het goed hebben.
Als ze ongehoorzaam waren dan zouden ze de vloek van God ontvangen.

God kent geen aanzien des persoons en heeft deze woorden gestand gedaan aan Zijn eigen volk.

Ze kregen zegen als ze gehoorzaam waren en vloek als er sprake was van ongehoorzaamheid.

De Bijbel laat dit onomwonden zien.
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Toch is het wel zo dat Israél Gods oogappel is, ter wille van zijn beloften aan Abraham, Izadk en Jakob
zal Hij uiteindelijk hen herstellen ondanks hun ontrouw.

Ondanks dat Israél soms ontrouw was, God blijft getrouw want Hij kan niet ontrouw zijn en zal
uiteindelijk tot Zijn doel komen met hen. Dit zijn de beloften van God in de Bijbel en die zullen gaan
uitkomen wat men hier ook van denkt.

Uit de gebeurtenissen in Egypte kunnen we de plannen van God opmaken. Dit kunnen we omdat we
nu achteraf de geschiedenis kunnen overzien.

Het lam wat moest worden geslacht en waarvan het bloed aan de deurposten gestreken moest
worden, daarvan had God gezegd dat Israél dit moest blijven gedenken door het Pesach te vieren.
leder jaar moest dit op een bepaalde tijd gevierd worden, dit om te herdenken dat God hen uit de
slavernij in Egypte heeft bevrijd en dat zij niet getroffen werden door de doodsengel. Tijdens dit feest
werden een aantal bekers gedronken en werd ongezuurd brood gegeten

Israél viert heden ten dage nog steeds het Pesach. Eén van de feesten die God heeft ingesteld als een
altijddurend gebruik om hier steeds weer aan herinnert te worden. Dit was voor het nageslacht dat
dit niet letterlijk hebben meegemaakt.

Pesach voor de Joden, dat is Pasen voor de christenen. Pasen is afgeleid van Pesach, Jezus Christus de
Zoon van God heeft op het Pesach feest een nieuwe dimensie aan dit feest toegevoegd.

Hij heeft tijdens dit feest gezegd dat het brood van het Pesach het Lichaam van Jezus Christus is en de
wijn staat voor het Bloed, Zijn Bloed van een nieuw verbond, dat voor velen vergoten wordt tot
vergeving van zonden. Hij roept Zijn discipelen op om allemaal die beker te drinken.

Hier spreekt de Here Jezus over het offer wat Hijzelf was voor de vergeving van de zonden van alle
mensen. Het bleef niet alleen beperkt tot het volk Israél maar dit offer was éénmalig en voldoende
voor de zonden van de gehele mensheid door alle tijden heen.

Op deze wijze is het heil wat God wil voor alle mensen door zijn volk heen, je kunt zeggen via Zijn volk
doorgegeven aan alle mensen.

Israél is in deze huidige tijd hersteld zoals we kunnen zien in het Midden-Oosten. Toch zijn er nog heel
veel profetieén in de Bijbel die gaan over het verdere herstel van Israél. Er zal een tijd komen dat
Israél inderdaad letterlijk tot heil zal zijn voor alle volken en dat de volken zullen optrekken naar Israél
om van hen te leren hoe ze God moeten dienen.

De tegenstander van God de satan, zal alles in het werk stellen om de rol van Israél in de gaten te
houden en zo te manipuleren dat dit dit volledige herstel wordt verhinderd.

De reden hiervoor is duidelijk als het zover is gekomen dan zal de rol van de satan op deze wereld
voorlopig uitgesteld zijn. Het Koningkrijk van God is dan op aarde gekomen en Jezus Christus zal dan
Koning zijn over de hele aarde. Maar de waarschuwing is: let op Israél, dat is het volk wat een grote
rol gaat spelen in de eindtijd die voor de deur staat!

5. Gods Instructie tot heil van Israél en alle volken

Door de relatie van Israél met God de Schepper van hemel en aarde zijn er nog meer dingen naar
voren gekomen die inderdaad tot heil van de hele mensheid zijn geopenbaard.

Toen het volk bevrijd uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land moest gaan wisten ze nog
helemaal niet hoe ze Gods wil het beste konden doen.

Mozes ging de berg Sinai op om van God een instructie te ontvangen waar het volk zich aan moest
houden. Mozes ontving van God stenen tafelen waarop Hijzelf zijn geboden in graveerde.

Deze geboden, of Instructie, staan bekend als de Tien Woorden. Deze Tien Woorden zijn de basis van
heel veel wetgeving op deze wereld geworden. Ze maken duidelijk hoe God zou willen dat we zouden
moeten doen in ons leven.

Op die manier zijn deze Woorden al van enorme invloed geweest voor alle volken.
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De Instructie gaat eerst over onze houding ten opzichte van God. God is onze Schepper en heeft
daardoor recht op dankbaarheid en eerbied. God geeft aan dat wij geen andere goden mogen
dienen, dat kan Hij niet verdragen.

Het zou totale waanzin zijn om andere goden achterna te lopen, want dat is tegen elke logica in
omdat er maar Eén is die alles heeft gemaakt. God kan niet aanzien dat wij andere goden
achternagaan en daar mee weg lopen, dat maakt Hem jaloers.

God heeft een hekel aan mensen die Hem haten en laat dat niet onbestraft. In de huidige tijd van het
rationele denken gaan mensen niet meer zover dat ze andere goden in de vorm van beelden
aanbidden, nee daar zijn we te verstandig voor. Toch komt dit op de wereld natuurlijk nog wel veel
voor er zijn zeker nog wel beelden waar mensen iets van verwachten.

God zegt hiervan: niet doen.

Ook op een andere manier kunnen mensen afgoden hebben, dat zijn dan zaken of dingen die voor
hen belangrijker zijn dan God zelf, die kunnen onder het hoofdstuk afgoden vallen.

Dat terwijl wij eigenlijk richting God alleen maar dankbaarheid zouden tonen voor alles wat Hij geeft.
lemand zou kunnen inbrengen dat niet alles wat mensen ervaren op deze wereld goed is, en dat is
waar. Toch is de Bijbelse boodschap dat dit voortkomt uit menselijk ingrijpen en menselijke belangen
om onrecht en uitbuiting te laten gebeuren. Dat heeft niets te maken met wat God wil: recht en
gerechtigheid en barmhartigheid.

Als we als mensen ons daarna zouden richten dan zou de wereld er heel anders uit zien. Gelukkig
heeft God beloofd dat Hij zal ingrijpen in de wereldgeschiedenis en dat uiteindelijk sprake zal zijn van
recht en gerechtigheid. Dan spreken we over het Koninkrijk van God wat nog vorm gaat krijgen op
deze wereld.

De Tien Woorden van God tot heil van alle mensen gegeven:
Toen sprak God al deze woorden: (Exodus 20:1-17);
Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
1. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
2. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of
beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
3. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor
onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw
God, u geeft.
U zult niet doodslaan.
U zult niet echtbreken.
U zult niet stelen.
U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch
zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

“n

© %0 N>

Deze Tien Woorden zou je kunnen samenvatten met het volgende:

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als
uzelf. Al ons gedrag valt hieronder en zal ons de vraag moeten stellen: hoe doe ik het eigenlijk?

Als dit is wat God wil hoe kunnen we dan bestaan voor Hem?

Toch is dit de eis van God omdat Hijzelf volmaakt is en Zijn heerlijkheid is overweldigend, je kunt het
zo zeggen: Bij God is licht en bij Hem kan geen duisternis bestaan.

Licht is dan al het goede en volmaakte en duisternis is al het slechte en onvolkomene.
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Dat is wat God wil, juist van de mensen die Hij heeft geschapen.

Gods Tien Woorden worden meestal door de bestaande regeringen uitgevoerd in grote lijnen.
lemand die zich hier niet aan houdt zal bestraft worden, de overheid behoort de richtlijnen van God
te handhaven. Overheden falen hier soms jammerlijk in, zij zullen eenmaal ter verantwoording
worden geroepen door God zelf.

God heeft door zijn volk Israél heel duidelijk een Instructie gegeven die tot heil zou kunnen
meewerken voor alle mensen. Als wij onze naaste zouden liefhebben zoals onszelf dan zou er geen
onrecht meer bestaan. God heeft dit gegeven zodat de mens zichzelf kan toetsen aan de dingen die
God wil.

Als wij deze dingen niet zouden hebben hoe zou de wereld er uiteindelijk uit komen te zien? Het zou
zeer waarschijnlijk uitlopen op anarchie en totale chaos.

God zoekt harmonie en orde. En harmonie betekend liefde, God is liefde.

6. Jezus Christus de Eerste en de Laatste

Veel mensen hebben gehoord over Jezus Christus maar weten nauwelijks wat zijn oorsprong is en
Wie Hij voor ieder mens kan en wil zijn.

Toch is Hij inderdaad de eerste als het gaat om Zijn oorsprong. Hij was namelijk al bij God toen de
aarde nog moest worden gemaakt.

(Spreuken 8):

27 Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de
watervloed, toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij de bronnen van de watervloed versterkte,
toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden,

toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan
dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, al spelend in de wereld van
Zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar
Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen.

Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar Mij luistert,

door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken.

Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.

Wie echter tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan.

Allen die Mij haten, hebben de dood lief.

Op deze manier geeft de Bijbel aan dat Jezus Christus er al was voordat alles door God gemaakt is.
De Here Jezus zelf geeft dat aan: (Johannes 8:58) Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
V6or Abraham geboren was, ben Ik.

Hier geeft de Here Jezus aan letterlijk: ben Ik. Als Mozes zijn opdracht van God krijgt om het volk uit
de slavernij van Egypte te leidden da vraag Mozes aan God: wat is uw Naam? God geeft dan als
antwoord:(Exodus 3:14); IK BEN DIE IK BEN, zijn naam is IK BEN.

Als de Here Jezus zegt dat Hij er was voordat Abraham er was, geeft Hij zijn goddelijke oorsprong al
aan.

In het oude testament komt vaker de Engel des Heren voor, waar dit voorkomt kunnen we met veel
waarschijnlijkheid aannemen en afleiden dat dit Jezus Christus moet zijn die in die hoedanigheid
vaker verscheen om opdrachten van God te vervullen. Als het volk van God in de woestijn is dan
hebben ze meer dan eens dorst en komt er water uit de rots. Die rots wordt in het Nieuwe testament
Jezus Christus genoemd. Jezus Christus is het Levende Water voor ieder mens die dorst heeft.

Het volk van God, Israél, de Joden kennen alleen het oude testament. In dit deel van de Bijbel wordt
heel duidelijk op verschillende plekken verwezen naar een Redder die komen zou. Een Messias die
het Rijk van God op aarde zal vestigen. Op dit moment in deze huidige tijd verlangen veel Joden nog
steeds naar deze beloofde Messias.
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Er zijn profetieén gedaan in Genesis, aan Abraham, aan Jakob, aan Mozes en aan koning David. Verder
aan de profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Micha en Daniel. En dan is dit nog lang niet de volledige lijst
van profetieén.

In het laatste boek van het oude testament Maleachi wordt nog een profetie over zijn komst
gegeven:(Maleachi 3:1);

Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen

die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt.

Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.

Het nieuwe testament begint met te vertellen hoe God de Redder van de wereld geboren heeft laten
worden in Zijn volk Israél. Eerst wordt gesproken over de geboorte van Johannes de Doper die op een
bijzondere wijze geboren werd toen zijn moeder nog op hoge leeftijd een kind kreeg terwijl ze
onvruchtbaar was. God heeft van dat kind gezegd dat hij een wegbereider zou zijn voor de Messias
die komen zou. Hij moest het volk van God voorbereiden op de komst van de Messias, ze moesten
worden toegerust.

De boodschap van Johannes aan het volk was heel duidelijk: bekeer u, want het Koningkrijk van God
is nabijgekomen en laat u dopen, ter vergeving van uw zonden. Ze moesten hun zonden inzien en
belijden en vanaf dat moment deze zonden niet meer doen. God vraagt recht en gerechtigheid en
barmhartigheid. Velen van het volk hebben ingezien dat Johannes een profeet was die van God kwam
en ze hebben zich bekeerd en zich laten dopen door hem in de Jordaan.

Zijn verschijning was zelf zo bijzonder dat velen dachten dat Johannes de beloofde Messias zou
kunnen zijn.

Johannes is hier zelf heel duidelijk over en zei dat hij de Messias, Christus, niet was. Hij voegde daar
nog aan toe dat hij zelf helemaal niet waardig was daarvoor: “ik ben niet waard de riem van Zijn
sandalen los te maken “, Hij zegt van de Christus dat Hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur.
Johannes getuigt ervan dat de Christus na hem komen zou maar dat Hij al voor hem zijn ontstaan
had. Johannes wist van zijn goddelijke oorsprong ver voor zijn eigen verschijning.

Jezus Christus zelf kwam ook naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Johannes wilde dat
niet doen, hij draaide het om:(Mattheus 3:14); ik heb het nodig door U gedoopt te worden

De Here Jezus wilde dit toch laten gebeuren om zo gerechtigheid te vervullen.

Het is gerechtighied voor God als wij door de doop laten zien dat we bekering en vergeving nodig
hebben. Met deze handeling heeft de Here Jezus de doop een belangrijke gebeurtenis laten worden
in een mensen leven. Eerst het besef van zonden en dan berouw en erkenning dat je het zelf hebt
verprust voor God. Je kunt het zo zeggen: een mens moet geestelijk begraven worden, door het
watergraf, (de doop) om daarna op te staan met Jezus Christus als Heer van zijn of haar leven.

Johannes heeft van God de bevestiging gekregen dat degene op wie hij de Heilige Geest zag
neerdalen en op hem blijven de Christus zou zijn.

Toen de Here Jezus werd gedoopt door Johannes zag hij dat de Heilige Geest in de vorm van een duif
op Hem kwam en op Hem bleef. Dit was voor Johannes de bevestiging die hij nodig had.

Bovendien kwam er een stem uit de hemeld die zei: (Mattheus 3:17);

“Dit is Mijn geliefde zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

De geboorte van de Here Jezus is opzichzelf een hele bijzondere gebeurtenis. In het begin heeft God
gezegd na de zondeval van de mens dat het zaad van de vrouw de kop van de slang(satan) zou
vermorzelen, zoals in het eerste hoofdstuk beschreven.

God had toen al een plan voor de redding van de mens. Maria werd door God als een begenadigde
gelovige vrouw gezien die het kind kon ontvangen die de Redder van de wereld zal worden.

Uit haar zaad, zonder dat er een man aan te pas kwam, Jezus Christus is geboren doordat de Heilige
Geest van God over haar kwam.

Dit was een bovennatuurlijke geboorte van een mens.
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Voor haar verloofde Jozef, was dit niet te begrijpen en daarom heeft God een engel naar hem
gestuurd om hem te laten begrijpen dat wat in haar ontvangen was uit de Heilige Geest was. Hij kreeg
hierbij de opdracht om het kind de naam Jezus te geven.

Deze gebeurtenis was al voorzegd door de profeet (Jesaja 7:14); “zie de maagd zal zwanger worden
en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven, wat betekend: God met ons.

In de profetieén werd gesproken dat de komende Messias een Zoon van David zou zijn. David was één
van de eerste koningen van Israél en hij was een man naar Gods hart. Hij werd door God gezegend
ondanks de fouten die hij maakte, hij was bij alles toch bereid om zijn zonden te belijden en opnieuw
zich toe te wijdden aan God. God had hem beloofd dat er een Koning zou komen die zou afstammen
van hem. Uit het geslachtsregister van Maria zien we dat zij een afstammeling was van David. Dit
geldt trouwens ook voor Jozef, ondanks dat hij niet de biologische vader van de Here Jezus Christus
was. Het is alsof God hiermee wil zeggen dat Zijn Zoon op aarde inderdaad uit David is voortgekomen
hoe je het ook bekijkt.

God zelf was op de aarde gekomen als een mens, met de bedoeling dat de mens, Zijn schepping,
weer contact kon hebben met God.

Toen Jezus Christus werd geboren in Bethlehem, wat was voorzegd door de profeten, werd dit
opgeluisterd door een grote engelenmacht die zong: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, in
mensen een welbehagen.

De engelen zongen Gods eer omdat Hij vrede op aarde wilde brengen en een welbehagen heeft in
mensen. Zijn liefde voor mensen is zo groot geweest dat Hij zijn Eigen Zoon naar de aarde zond om
voor hen vrede met God te bewerken. Zo groot was Zijn liefde, een offer brengen om onze zonden te
verzoenen zonder dat ooit iemand God hierom had gevraagd. Dit is onvoorwaardelijke liefde. We
kunnen het aannemen en geloven zonder dat we daar iets voor kunnen betekenen.

Het is gratie van God voor de mens die slechts hoeft te zeggen: dank u Heer dat U mij genade geeft,
want zonder uw genade ben ik een verloren mens die nooit kan bestaan in uw volmaaktheid en
heerlijkheid.

Want er is geen mens die kan zeggen dat hij of zij nooit gezondigd heeft, niemand is volkomen
rechtvaardig. En buiten dat om hoe lang hebben we geleefd zonder dat we God gedankt hebben voor
alles wat Hij ons heeft gegeven? Hoe lang hebben we zonder een relatie met God geleefd?

Door de zondeval in het paradijs is een mens van nature geboren zonder relatie met God, die relatie
kan later ontstaan doordat de mens opnieuw geboren wordt in geestelijke zin. Om dat mogelijk te
maken moet de mens dit wel begrijpen en zich op God gaan richten, anders blijven we in onze
verloren toestand hangen. Dat is volkomen uitzichtloos. Dit gegeven zou voor sommigen de vraag op
kunnen roepen, wat dan met mensen die dit niet kunnen begrijpen? Voor die mensen heeft God een
rechtvaardige oplossing omdat Hij rechtvaardig is. Als we tenminste geloven dat Hij rechtvaardig is.
Door de zondeval is er een scheiding tussen God en de mens ontstaan, een kloof die door geen mens
overbrugt kon worden. Die kloof kon alleen door een Goddelijk volmaakt offer worden overbrugd.

Dat offer is Jezus Christus. God zelf heeft dit bevestigd. Nogmaals een opsomming:

Eerst al door het te laten aankondigen in de Bijbel door de profeten, dan door de engelen die Gods
eer bezongen bij de geboorte van de Here Jezus, later toen Hij werd gedoopt in de Jordaan door
Johannes werd dit opnieuw bevestigd door een Stem uit de hemel: dit is Mijn geliefde Zoon, in U heb
Ik Mijn welbehagen! Het welbehagen van God ligt in Zijn Zoon!

Op een later moment toen de Here Jezus op een berg ging met Petrus, Johannes en Jacobus, kwamen
er twee mannen bij Mozes en Elia, profeten die nauw contact hadden met God en al lang van de
aarde waren verdwenen en ze spraken met over wat Hem te wachten stond op de aarde, hoe Hij zou
worden gedood. Ook toen kwam de stem uit de hemel: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!
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Het hele leven van de Here Jezus Christus is een duidelijke bevestiging van God over zijn status en
doel van Zijn leven. Alles bedoeld om duidelijk te maken dat God zelf in een mens was gekomen om
het mogelijk te maken dat de mens kon zien hoe en wie God zelf is.

Er is geen mens die ooit God heeft gezien, toch heeft God zichzelf zichtbaar gemaakt in Zijn Zoon.
Dit was de ultieme poging van God om zich met de mens, Zijn schepping, te verzoenen.

God heeft gezorgd dat dit allemaal duidelijk is beschreven door 4 apostelen die al de tijd van de
bediening van de Here Jezus met Hem hebben mee waren gegaan en alles als ooggetuigen hebben
opgeschreven. Ze zijn hierbij ondersteund door de Geest van God die hen daartoe heeft opgeroepen.

Na de geboorte van de Here Jezus, groeide Hij op als kind en werd versterkt in de geest en al vervuld
met wijsheid, en de genade van God was op Hem. God zelf was betrokken bij zijn opgroeien.

Op twaalf jarige leeftijd was Hij al tot inzicht gekomen dat Hij moest bezig zijn met de dingen van
God, Zijn Vader. Zo groeide Hij verder op en nam steeds toe in wijsheid en de genade van God bleef
op Hem, en de mensen die met Hem te maken hadden zagen dat.

Pas toen Hij dertig jaar oud was begon Zijn dienstwerk. Je kunt zeggen dat toen Zijn bediening in
opdracht van God begon.

Zijn prediking was duidelijk: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het
evangelie van het Koninkrijk van God moest Hij verkondigen. Dat was de opdracht van God. Hij ging
de verschillende plaatsen rond om die boodschap te prediken.

Hij bracht de boodschap met gezag en God zelf werkte mee door tekenen en wonderen waardoor
ieder die ervan hoorde verwonderd was. De roep van Hem verspreidde zich snel door het land.

Johannes de doper was eerder al overtuigd geweest dat Jezus Christus de beloofde Messias was, toch
kwam daarover later toen hij in de gevangenis zat, wat twijfel naar boven. Hij liet zijn discipelen
navragen bij de Here Jezus of Hij het was die komen zou.

En Jezus antwoordde en zei tegen hen:(Mattheus 11:4-6); Ga heen en bericht Johannes wat u hoort
en ziet:5 blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven
kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd;

6 en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.

De Here Jezus antwoord op een duidelijke wijze die voor alle mensen een argument zou moeten zijn.
Jezus Christus is de Enige Mens op aarde geweest die wonderen heeft gedaan zoals Hij ze heeft
gedaan. Hij noemt zelf maar een paar zaken maar er zou een hele rij wonderen genoemd kunnen
worden: Hij veranderd water in wijn; Hij beval de wind dat ze moest zwijgen en dat gebeurde; Hij liet
zijn vriend Lazarus opstaan uit de dood, nadat de lijkgeur al rondging; Hij voedde met een paar
broden en twee vissen duizenden mensen; Hij genas elke kwaal of ziekte en dreef demonen uit; Hij
liep over het water van het meer van Galilea. Hij trad op als een profeet die wist wat in de toekomst
ging gebeuren. Hij wist dingen van de mensen die Hij niet zou kunnen weten.

Hij sprak tot de mensen met gezag en wijsheid en hield toespraken die allen die het hoorden versteld
deden staan. Hij werd verzocht door de satan, zonder door hem te zijn verleid. Hij leefde een leven
zonder te zondigen.

Bij Zijn hele rondgang over de aarde kwam Hij om mensen te helpen, te genezen, hoop te geven,
zonden te vergeven, duidelijk te maken wat het Koninkrijk van God inhoud. Laten zien wat het is wat
God zou willen voor mensen: herstel en genezing vanuit een verloren toestand en nieuwe hoop voor
de toekomst.

Jezus Christus is degene die God zichtbaar heeft gemaakt op aarde, Hij zegt zelf:(Johannes 14:9); wie
Mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Niemand heeft ooit God gezien op deze wereld maar Jezus
Christus heeft Hem doen kennen. En op wat voor wijze! Ik zou eenieder die nieuwsgierig is naar wie
God is willen zeggen: lees de evangelién (Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes) en je komt erachter
wie en hoe God is.
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Boven alles gaf Hij zelf van tevoren te kennen welke dood Hij zou sterven aan Zijn discipelen. Dit zelfs
meerdere keren. Zoals de profeten eerder hadden geschreven is Zijn veroordeling en al de
gebeurtenissen eromheen tot in detail zo gegaan als het beschreven is.

Alles is door God zo geleid dat dit het geval was en de Here Jezus zelf wist dit tot in de details omdat
Hij de profeten kende vanuit de Thora. Alles wat nodig was is gebeurd: Hij roept het uit :(Johannes
19:30); Het is volbracht!! De moeilijkste taak die ooit een mens heeft kunnen volbrengen.

Dit alles gebeurde op het Pesach feest van de Joden, dit heeft de Here Jezus zelf nog met zijn
discipelen gevierd en heeft toen een nieuw verbond opgericht. Dit nieuwe verbond is een verbond
van brood en wijn.

Hij heeft tijdens dit feest gezegd dat het brood van het Pesach het Lichaam van Jezus Christus is en de
wijn staat voor het Bloed, Zijn Bloed van een nieuw verbond, dat voor velen vergoten wordt tot
vergeving van zonden. Hij roept Zijn discipelen op om allemaal die beker te drinken.

Lukas 22

19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is
Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het
nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

Hier wordt duidelijk dat Jezus Christus Zijn leven gaf voor Zijn discipelen, Hijzelf als een Offer voor alle
zonden van de mensen door alle tijden heen.

Hij heeft volbracht wat God wilde, een mogelijkheid tot verzoening, genoegdoening van alle onrecht
wat door mensen, die God geschapen heeft, is gedaan. Dit heeft Hij gedaan uit liefde voor Zijn
schepping, de wereld die Hij heeft gemaakt.

Dit is de onvoorwaardelijke liefde die van God komt, we hoeven het alleen maar in geloof aan te
nemen. Geen voorwaarden vooraf en geen voorwaarden achteraf, het wordt ons gegeven puur als
gratie van God.

Je moet het wel geloven, dat is de voorwaarde, zonder geloof geen gratie.

Niemand kan daarom goede werken doen om zijn of haar zielenheil te verdienen. Je kunt niets doen
waarmee je deze gunst verdiend.

Je zou je kunnen afvragen wat voor nut het geloven in God en Zijn Zoon dan heeft. Als je gelooft dat
Jezus Christus de Zoon van God is dan wil je doen wat Hij zegt, dan word je een volgeling, ook wel
discipel genoemd. Dat kan heel goed tot gevolg hebben dat je dingen gaat doen die naar de wil van
God zijn.

Dat is de bedoeling van God dat wij in Hem geloven en aan alle mensen doorgeven wat Hij heeft
gedaan om mensen te redden uit een verloren toestand. De discipelen van de Here Jezus hebben de
taak om deze boodschap aan alle mensen bekend te maken.

Dit gebeurt nu al bijna 2000 jaar en de groep van discipelen, de gemeente van de Here Jezus, is
springlevend en probeert naar beste weten de blijde boodschap van verlossing door het geloof in de
Here Jezus te verspreidden.

Ze doet dit met vallen en opstaan, de gemeente is niet perfect, en de satan probeert alles wat de kerk
probeert op te bouwen weer af te breken.

Beste lezers, probeer niet te kijken naar alle tekortkomingen van de kerk of van de gelovigen, kijk dan
alleen maar naar de daden van God om verzoening te bewerken voor mensen die gefaald hebben in
vele opzichten.

De dood van de Here Jezus is een offer geweest zoals Abraham moest doen met zijn zoon lzadk. God
wilde testen of Abraham werkelijk God gehoorzaam wilde zijn. Abraham liet zijn geloof, zijn
vertrouwen zien en God zelf voorzag in een offer zoals Hij later in Zijn Eigen Zoon, Jezus Christus zelf
voorzag in een Offer voor de redding van de zielen van alle mensen die willen geloven en willen
vertrouwen in het Offer wat Hij ons aanbiedt.
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Het geloof van Abraham was cruciaal, zoals ons geloof in God en Zijn Zoon cruciaal zijn voor onze
redding (zie hfst. 3 Abraham de vader van de gelovigen).

Als we aan dit offer denken dan hebben we een kruis voor ogen, het kruis is in heel veel kerken het
symbool van de dood van de Here Jezus. Het gaat niet om het kruis zelf maar alleen om degene die
aan dit kruis heeft gehangen om voor ons een Offer te brengen en ons met God te verzoenen.

De dood van de Here Jezus Christus was niet het einde, omdat Hij volledig op God vertrouwde en al
aan Zijn discipelen had aangeven dat Hij zou opstaan uit de dood.

Dit is daadwerkelijk na drie dagen gebeurd, dat is het Paasfeest: de opstandig uit de dood van Jezus
Christus, de Zoon van de levende God!

De getuigen:
— Maria van Magdala en de andere Maria (de moeder van Jacobus)
— deelf apostelen
— de Emmalisgangers(discipelen)
— aan meer dan vijfhonderd mannen tegelijk
— Saulus die later Paulus is geworden

De opwekking van de Here Jezus is van groot belang voor het geloof in Hem, in de Bijbel werd zijn
opstanding uit de dood al voorzegt, dit zou op de derde dag gebeuren en zo is het gegaan. Net zoals
Jona drie dagen in de buik van de vis was en toen werd uitgespuwd, zo is Hij door de kracht van Gods
Geest opgestaan uit de dood na drie dagen omdat God Hem liefheeft.

Daarnaast zijn er nog steeds getuigen die melden dat ze Hem hebben gezien als een Geestelijke
verschijning, dit is gebeurd door de eeuwen heen.

Na Zijn fysieke opstanding is Hij naar de hemel gegaan en heeft tegen de getuigen van Zijn opstanding
gezegd dat ze onder alle volken moesten prediken over bekering en vergeving van zonden. De
apostelen waren zo onder de indruk van alles dat ze zich helemaal hebben overgegeven aan deze
opdracht en kregen daarvoor de kracht van God zelf door uitstorting van de Heilige Geest.

Het werk van de apostelen werd bijzonder gezegend doordat God meewerkte door tekenen en
wonderen. Ze hebben dit tot hun dood volgehouden en zijn in vrede overleden in de volle zekerheid
dat ze Hem (Jezus Christus) zouden ontmoeten.

De kracht van deze boodschap is nog steeds aanwezig op deze aarde, en daardoor is de boodschap
van bekering en vergeving nog steeds heel actueel. Het is hierom moeilijk voor te stellen dat mensen
deze boodschap niet willen horen, het is een boodschap van hoop en van vrede met God omdat God
ons vergeving van zonden geeft zonder daar iets voor terug te verlangen. Het enige wat ervoor nodig
is, is geloof in God.

Om dit voor mensen makkelijk te maken heeft God gezorgd dat het allemaal keurig is opgeschreven
door mensen die in Hem geloven en die door de Geest van God zijn aangezet om het op te schrijven
zoals het er staat. God heeft gezorgd dat de juiste boeken bij elkaar zijn gekomen in de vorm van de
Bijbel, dat was Zijn belang, hoe mensen hier ook over denken het is door God geleid dat het zo is
gebeurd.

Jezus Christus de Zoon van de levende God heeft ons in de Bijbel duidelijk voorzegt wat er nog gaat
gebeuren na zijn hemelvaart. Dit is onder meer vastgelegd in het boek Openbaring, dit is een
openbaring van Jezus Christus zelf. Een zeer indrukwekkend boek waarin ook de toekomst wordt
beschreven, eigenlijk zijn dit grote geheimen die God al van tevoren bekend heeft gemaakt. Er staat
een plan beschreven, geprofeteerd door vele profeten, wat zal worden uitgevoerd, want God is
getrouw.

Er is één ding wat bij uitstek van God kan worden gezegd, Hij is trouw en zal doen wat Hij heeft
gezegd. Door de hele Bijbel heen heeft Hij Zijn plannen van tevoren bekend gemaakt en ze zijn
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allemaal tot in detail zo uitgekomen. Zo zal het ook gaan met de uitvoering van wat geschreven staat
in de openbaring van Jezus Christus.

Jezus Christus zegt van zichzelf: (Openbaring 21:6) En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa
en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron
van het water des levens.

Jezus Christus biedt ons het eeuwige leven aan voor niets, en dat kan Hij doen omdat God Hem alle
macht heeft gegeven in de Hemel en op de aarde omdat Hij als Enige in staat is gebleken om aan de
eis van God te voldoen.

Hij heeft zonder zonden geleefd om het mogelijk te maken dat een smetteloos offer zou worden
gebracht waardoor alle zonden van de mensen door de hele geschiedenis heen verzoend kunnen
worden. Hij is als Zoon van God voor ons tot zonde gemaakt en heeft de volle last van de zonde op
Zich gekregen en God heeft Zijn Offer aanvaart.

De opdracht van de Here Jezus is volbracht tot aan het einde toe, het bewijs van deze stelling is Zijn
opstanding uit de dood. Pasen is een realiteit geworden.

Hierdoor is Hij de Eerste en de Laatste geworden en God heeft Hem alles gegeven.

Jezus Christus heeft gezegd dat Hij spoedig zal komen en dan zal Hij aan ieder vergelding vragen zoals
hij of zij heeft geleefd. Wat heb je gedaan met de boodschap van bekering en vergeving van zonden
waardoor je gered had kunnen worden?

Hij sluit af met de waarschuwing om Zijn Woorden in de profetie van Openbaring serieus te nemen en
er niets aan toe te voegen of er iets af te doen.

Jezus Christus, Hij zal spoedig komen!

God heeft zichzelf geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus Christus heeft heel duidelijk
gemaakt dat Hij alles deed wat God de Vader Hem opdroeg, Hij was gehoorzaam in alles.

Gehoorzaam zijn aan God in alles, dat kan niemand anders zeggen, daarom is Jezus Christus de enige
Weg tot God. Hij is Zichzelf daar volkomen van bewust geweest en daarom wordt dit zo door Hem zelf
gezegd:

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: |k ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot
den Vader, dan door Mij.

Jezus Christus is de Goede Herder, Hij is de Deur voor de schaapskooi, ieder die niet via die Deur de
schaapskooi binnengaat is een dief of een rover of een huurling.

Jezus Christus is de Goede Herder, de schapen gaan Hem werkelijk ter harte, Hij zet Zijn leven voor hen
in.

Dat de Here Jezus zegt dat Hij de Deur is sluit perfect aan bij het Pascha van de joden die het bloed
van het offer moesten aanbrengen op hun deurposten zodat de doodsengel aan hun deur voorbijging
en hun eerstgeborenen werden gespaard. Zo ook is Jezus Christus de Deur naar een eeuwig leven bij
God, het Bloed van Zijn Offer redt ons van het oordeel van God. De uittocht van de Israélieten is zoals
de verlossing van een zondaar die in Jezus Christus gelooft en Hem navolgt.

Alle andere wegen zullen niet leidden tot God, en de satan heeft vele manieren gevonden om andere
wegen te bedenken, hij zal beweren dat er vele andere mogelijkheden zijn om tot God te komen.

Al de andere godsdiensten, atheisten en agnosten zullen bedrogen uitkomen; er is maar Eén weg tot
God zelf door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus! God heeft gesproken, en zal spreken.

7. Jezus Christus komst en wederkomst

De komst van de Here Jezus Christus is overduidelijk geweest en door ooggetuigen opgeschreven.
Daar spreekt de Bijbel en de geschiedenis onmiskenbaar over. De boodschap was: Het Koningkrijk van
God is dichtbij gekomen. Door de komst van Jezus Christus naar de aarde is de prediking van het
Koningkrijk van God bekendgemaakt en over de wereld verspreid.
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leder die in Jezus christus gelooft en geestelijk opnieuw geboren wordt zal door de Geest van God die
in zo iemand leeft worden geleid om het Koningkrijk van God zichtbaar te maken in zijn of haar leven.
Helaas leven we allemaal nog wel in ons natuurlijke lichaam en ligt de verleiding om te zondigen wel
op de loer. Dat is de praktijk in het dagelijkse leven van veel christenen. Die verkeerde praktijk doet
de verkondiging van de boodschap van heil voor eenieder die gelooft geen goed.

Toch kan dit nooit een excuus zijn voor een mens om in Jezus Christus te geloven, dat is niet
afhankelijk van mensen maar dat is geloven in de genade die God ieder mens wil geven door het
geloof.

Als een mens zegt in de Here Jezus te geloven dan zal deze mens als dit een echt geloof is willen doen
wat Hij zegt. Zonder navolging is er geen blijk van geloof. De apostel Jacobus vraagt zich terecht af of
een dood geloof kan behouden. Als ik een automonteur geloof dat mijn auto dringend onderhoud
nodig heeft dan zal ik dat moeten laten doen. Mocht deze automonteur gelijk hebben dan zal ik de
auto naar de sloop kunnen brengen als ik verder niets doe.

Zo is het ook met de Here Jezus, Hij vraagt zich af hoe mensen Hem Here kunnen noemen terwijl ze
niet doen wat Hij zegt? Gelukkig heeft Hij ons de mogelijkheden gegeven om werkelijk tot
gehoorzaamheid te kunnen komen. Zonder Hemzelf kunnen we niets doen, Hij heeft de Heilige Geest
gezonden naar deze aarde om ons te helpen, te troosten en de Weg die Hij ons voorhoudt te
bewandelen. De Heilige Geest van God kan ons de kracht geven om dingen werkelijk te veranderen in
ons leven, om een nieuwe geboorte in geestelijke zin door te maken. Het zijn vaak moeilijke en
langzame processen, met vallen en opstaan. Eigenlijk net zoals een kind opgroeit, dat kind moet veel
leren en wijzer worden in de loop van het leven om een mooi mens te worden.

Als wij op de Here Jezus gericht zijn en het van hem verwachten kan er groei zijn zodat we van
waarde kunnen zijn voor Zijn Koningkrijk. Het Koningkrijk was nabijgekomen omdat Hij zelf op de
aarde kwam. Zijn discipelen dachten dat het Koningrkijk direct gevestigd zou worden in Jeruzalem.

Dit bleek niet het geval, Jezus Christus moest eerst lijden en sterven voor de zonden van de wereld. Er
moest een offer komen wat in staat was om de mensheid te verlossen van de zonde tegenover haar
Schepper. Dat Offer is een kantelpunt geworden in de historie, van af het moment van opstanding uit
de doden van Jezus Christus is duidelijk geworden dat een opstanding uit de dood tot een eeuwig
leven met God tot de mogelijkheden behoort. Jezus Christus was de Eerste die de dood heeft
overwonnen. Hij heeft door alle zonden van de mensheid op zich te nemen aan de eis van God
voldaan om het mogelijk te maken dat mensen gerechtvaardigd kunnen worden voor God.

Dit kan alleen door het Offer van de Here Jezus te aanvaarden.

Al onze zonden worden vergeven omdat Jezus Christus de zonden al heeft op Zich heeft genomen en
ons rest slechts dank u Heer te zeggen voor de genade, de gratie die ons wordt bewezen zonder dat
we die hebben verdiend.

Dit geldt voor al onze zonden of dit nu voor onze bekering of na onze bekering is geweest.

Toch is het Gods bedoeling dat volgelingen van de Here Jezus Christus laten zien dat ze Hem
liefhebben en Hem willen volgen. Volgeling zijn de vooruitgeschoven posten van het Koningkrijk van
God.

Het Koningkrijk van God is er nog niet maar het wordt wel zichtbaar in de levens van mensen die de
Stem van de Here Jezus horen en Hem volgen. Al tweeduizend jaar zijn de volgelingen hier mee bezig,
en gelukkig is de boodschap van redding door het geloof in Jezus Christus de hele wereld over
gegaan. De boodschap is door de Bijbel terecht gekomen bij bijna alle volken door het werk van de
disciplen die dat belangrijk vonden. Je zou kunnen zeggen dat het Koningrkijk van God momenteel
“undercover“aan het werk is. De discipelen werden en worden hierbij geholpen door de Heilige Geest
van God die hieraan meewerkt.
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Nog steeds is er tijd voor mensen om zich te bekeren en God te geloven. God wil niet dat mensen
verloren gaan, Hij zou willen dat alle mensen behouden worden. Zijn liefde voor mensen is
onvoorstelbaar groot, Hij wilde hiervoor zelfs Zijn Eigen Zoon opofferen.

De vraag is of de volgelingen van de Here Jezus ook zo ‘n liefde laten zien aan de mensen om hen
heen, zodat de mensen die dit nog niet geloven bijna niet anders kunnen dan zich af te vragen hoe
het mogelijk is dat God van hen houdt.

Als u nog niet gelooft in Jezus Christus als uw verlosser dan raad ik u dringend aan om in God te
geloven en Zijn aanbod van genade aan te nemen. U of jij hoeft alleen maar te zeggen: O Here God
wees mij genadig, ik geloof in het Offer van Uw Zoon Jezus Christus.

Als dit geloof ons vervolgens leidt tot een leven gericht op Jezus Christus dan zal het Koningkrijk van
God op één of andere wijze zichtbaar worden. Dit zit niet in de grote bijzondere dingen maar veel
meer in de kleine dingen, de manier van reageren op andere mensen, onze hele houding. Wat vinden
andere mensen van ons, zijn we een volgeling van Jezus Christus in al ons denken en handelen?

Het Koninkrijk van God wordt nu al zichtbaar door iedereen die de vruchten laat zien die bij het
Koninkrijk horen. Dit bestaat dan vooral in nederigheid en zachtmoedigheid en liefde voor je naaste,
dit is een dienende rol, net zoals de Here Jezus gekomen was om te dienen en nog niet om te
heersen. Deze houding staat haaks op het huidige gedachtengoed, het individualisme viert hoogtij en
het materialisme maakt dat we veelal op onszelf gericht zijn, terwijl de opdracht is om ons op God en
Zijn Zoon te richtten. Natuurlijk zijn ons leven en omstandigheden belangrijk, maar als we ons op God
richten zal Hij ons ook het andere wat we nodig hebben geven.

Als het gaat over rechtvaardigheid en eerlijke verdeling van voedsel en middelen dan mogen/moeten
de volgelingen van de Here Jezus Christus hieraan meewerken voor zover ze kunnen.

Net zoals zorgen voor goede medische zorg, beschikbaar voor iedereen. Het kan niet zo zijn dat we de
arme landen vergeten en de mensen in erbarmelijke omstandigheden laten omkomen.

Hier zijn allereerst de overheden verantwoordelijk voor en die zullen op het eind hier
verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Toch kunnen we ieder voor zich de mogelijkheden
gebruiken om iets te kunnen doen.

Het basisprincipe in Gods Koninkrijk is dat we God gehoorzaam zijn boven alles en onze naaste
liefhebben als onszelf. Liefde doet de naaste geen kwaad, er is geen wet die hiertegen is.

Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest, hiermee
zouden we Christus moeten dienen. We kunnen dit overigens niet doen zonder de Heilige Geest van
God. Gelukkig geeft God Zijn Heilige Geest aan iedereen die hierom vraagt.

In de Bijbel staan wel een aantal zaken die zeker niet horen bij het Koninkrijk van God en die voor het
hier en nu gelden, het zijn dingen die door mensen gedaan worden zonder dat God in zijn of haar
leven werkt:
e afgodendienaars, ieder die iets in zijn leven stelt boven dat wat God geeft: Zijn Zoon Jezus
Christus
e ontucht en hoererij, God heeft het huwelijk gegeven voor één man en één vrouw en verwacht
trouw van ons hierin omdat Hij trouw is in alles; andere vormen zijn niet Gods bedoeling:
man met man of vrouw met vrouw; het gaat hierom dat het tegennatuurlijk is, God heeft het
zo niet bedoelt, je zou kunnen zeggen dat het een doodlopende weg is. Biologisch bekeken is
dit volkomen duidelijk maar tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden die alles wat eerder
onmogelijk was mogelijk maken. God tegenstander de satan wil alles wat God bedacht heeft
afbreken en de mensen laten denken dat het net zo goed kan.
e verslaafd zijn aan alkohol of drugs of aan andere dingen zal ons niet bij het Koninkrijk
brengen.
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e jaloersheid of moord; hebzucht wat ook afgodendienst betekent; bij moord gaat het over veel
meer als de fysieke doodslag, het kan ook geestelijk gebeuren, het kleineren of belachelijk
maken van anderen of verkeerde manipulatie

Deze opsomming zou nog veel groter kunnen zijn, hier zijn slechts wat hoofdzaken benoemd die we
door de hele Bijbel heen tegenkomen: in het Noachitische verbond; in de Torah, de wet van God en in
de prediking van de Here Jezus en de apostelen. Het gaat allemaal over dingen die we vanuit onszelf,
zoals we geboren zijn en opgevoed kunnen doen maar ze zijn niet Gods bedoeling.

Voor mensen die hierin falen en gefaald hebben, dat zijn alle mensen, niemand uitgezonderd is er
maar één uitweg: geloven in het Offer wat de Here Jezus heeft gebracht en vervolgens je te laten
leiden door de Geest van God die in je zal komen wonen als je je bekeert van je aardse weg en gaat
zoeken naar de dingen die van God komen. Bekeer je en leef!

Toen de Here Jezus naar de hemel ging met Hemelvaart, vanaf de Olijfberg te Jeruzalem, toen zeiden
twee engelen dat Hij op dezelfde wijze zal terugkomen als Hij naar de hemel is gegaan.

Bij Zijn terugkomst naar deze aarde zal het Koninkrijk van God daadwerkelijk een feit worden. De
dingen van het Koninkrijk zullen dan worden uitgevoerd door de Grote Koning: Jezus Christus.

Hij is in het bijzonder geschikt om deze taak uit te voeren. Hij is de Zoon van de levende God en is
altijd bij Hem geweest en weet precies wat de wil van God is. Dit heeft Hij duidelijk laten zien toen Hij
hier op aarde verscheen de eerste keer. Wij zien uit naar Zijn komst!

Er zijn veel verschillende meningen over de tweede komst van Jezus Christus onder de volgelingen
van Hem. Er zijn er zelfs die denken dat Zijn tweede komst al is geweest. Dit zou dan 70 na Christus
hebben plaats gevonden. Ik deel deze mening niet op basis van de feiten die we iedere dag voor onze
ogen zien. Het lijkt in de verste verste er nog niet op dat Jezus Christus momenteel regeert in Zijn
Koninkrijk vanuit Jeruzalem. Er is nog steeds veel onrecht en ellende op de wereld zoals er altijd al
geweest is. De christenen laten zeker nog niet altijd zien dat Jezus Christus in hun leven regeert, velen
hebben grote moeite om zich los te makken van alle aardse zaken.

Voor mij helemaal duidelijk dat het Koninkrijk van God nog niet gekomen is, tezamen met onze
Koning Jezus Christus!

Uit de Bijbel kunnen we een lijn halen van gebeurtenissen die moeten plaatsvinden voordat de komst
Jezus Christus zal plaatsvinden. De exacte timing van alles ligt volkomen in Gods hand, daar kan geen
mens verder iets van maken. Zelfs de Here Jezus Christus zegt dat Hij niet weet wanneer dat zal
gebeuren omdat de God de Vader dat alleen weet.

Omdat dit de timing van alle gebeurtenissen in Gods hand ligt is er een kans dat mensen die geleid
worden door de Geest van God mogelijk een glimp van Gods plannen zullen gaan begrijpen.

Want de Geest van God doorzoekt alle dingen, ook de diepten van God. Dat lijkt voor een mens
allemaal heel ver weg maar toch heeft God veel van zichzelf prijsgegeven door het zenden van Zijn
Zoon.

Alle aanwijzingen die in de Bijbel zijn geschreven, zijn geinspireerd door de Geest van God. Er ligt
geen plan kant en klaar in die we zo even kunnen raadplegen. Toch heeft de profeet Daniel over de
tijd van het einde geschreven en hij begreep het niet. Het boek wat geschreven is moest verzegeld
worden tot het einde en velen zullen het onderzoeken en de kennis erover zal gaan toenemen.

Dat de kennis erover zal gaan toenemen lijkt een logische zaak, als we dingen zien gebeuren waarover
geschreven is zeggen we: zie je wel dat is er mee bedoelt!
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Daniel zegt: Totdat het einde komt zullen velen zich laten reinigen en louteren en zuiveren, dat zijn
degenen die zich bekeren en zich tot God richten. De mensen zonder God, de goddelozen zullen het
niet begrijpen en blijven goddeloos handelen. De verstandigen zullen dit verstaan.

De Here Jezus heeft belangrijke dingen gezegd over de eindtijd en wat er zal gebeuren.

Hij heeft gezegd dat het einde niet snel zal komen. Er zullen eerst allerlei gebeurtenissen over de
aarde komen. Deze dingen zijn allemaal gebeurd in de afgelopen 2000 jaar: oorlogen en geruchten
van oorlogen, hongersnoden en besmettelijke ziekten, en aardbevingen op verscheidene plaatsen.

We kennen de oorlogen die er zijn geweest en hongersnoden, ook de besmettelijke ziekten kunnen
we een hele lijst van maken:
Oorlogen:
Er zijn door de jaren heen een ongelofelijke lijst aan oorlogen over de wereld geweest.:
— van jaar nul - tot de middeleeuwen; meer dan 50 te noemen oorlogen over de hele wereld
— middeleeuwen - meer dan 50 te noemen oorlogen; waar de kruistochten bij horen
— 16e eeuw - meer dan 30 te noemen oorlogen
— 17e eeuw - meer dan 40 te noemen oorlogen
— 18e eeuw - meer dan 40 te noemen oorlogen
— 19e eeuw - meer dan 80 te noemen oorlogen
— 20e eeuw - meer dan 100 te noemen oorlogen; waar de eerste en tweede wereldoorlog
onder vallen, de tweede wereld oorlogen is wel één van de gruwelijkste geweest met ca. 75
miljoen doden, waarvan 6 miljoen Joden ten gevolge van de Holocaust
— 21ste eeuw - tot nu meer dan 15 te noemen oorlogen

Oorlogen zijn een duidelijk voorbeeld van het onvermogen van mensen om vrede te brengen tussen
verschillende volken en spelen macht en geld en ideologie vaak een grote rol. Toch heeft God gezegd
dat we niet mogen doden en wil Hij vrede brengen op aarde. Vrede moet dan wel gepaard gaan met
recht en gerechtigheid over dingen die God niet kan verdragen: onrecht en hoogmoed en hebzucht
en machtsmisbruik. Die vrede zal niet eerder komen dan dat de Vredevorst Jezus Christus op aarde zal
verschijnen om recht en gerechtigheid te doen. Hij zal Zijn voeten op de aarde zetten en gaan regeren
vanuit Jeruzalem, de Stad van de Vrede.

besmettelijke ziekten:

jaar 541 - Justiniaanse pest; 30-50miljoen doden

jaar 735 - Japanse pokken; 1 miljoen doden

14e eeuw - Zwarte dood(pest); 100 miljoen doden

jaar 1520 - pokken; 56 miljoen doden

17e eeuw - pest pandemieén; 3 miljoen doden

18e eeuw - pest pandemieén; 600.000 doden

jaar 1817-1927 - cholera pandemieén; 1 miljoen doden
jaar 1855 - derde pest pandemie; 12 miljoen doden
jaar 1889-1890 - Russische griep; 1 miljoen doden

eind 19e eeuw - Gele koorts; 100.000/150.000 doden
jaar 1918-1919 - Spaanse griep; 40-50 miljoen doden
jaar 1957-1958 - Aziatische griep; 1,1 miljoen doden
jaar 1968-1970 - Hongkong griep; 1 miljoen doden

jaar 1981-nu - Hiv/aids; 25/30 miljoen doden

jaar 2002 tot nu: Sars; Varkens griep; Mers; Ebola; Corona (Sars-Cov-2)

Deze ziekten hebben heel veel slachtoffers gemaakt. Momenteel is er de wereldwijde pandemie
corona, het feit dat dit zich wereldwijd voordoet lijkt bijzonder maar dat is het eigenlijk niet, de
huidige mens is zeer reislustig om allerlei redenen. Een besmettelijke ziekte is daarom zo verspreid
over de wereld, net zoals ziekten onder de dieren en insecten. Op deze manier en via oorlogen en
dergelijke zijn veel ziekten verspreid van mens op mens en via dieren. Dit zijn allemaal dingen die
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gebeurd zijn en gebeuren en ze horen bij de dingen die zouden gebeuren voordat de komst van Jezus
Christus er is.

Ziekte en dood hebben te maken met de zondeval van de mens, de volmaakte schepping is kwetsbaar
geworden omdat er een scheiding is ontstaan tussen God en de mens. Dit heeft voor heel veel
ellende gezorgd in de loop van de jaren, het volmaakte zal weer worden hersteld als God een nieuwe
hemel en aarde zal voortbrengen.

aardbevingen:
® van jaar nul - tot 20ste eeuw - ca. 17 te noemen aardbevingen verdeeld over deze lange
periode; vaak met vele slachtoffers
® 20ste eeuw - ca. 35 te noemen aardbevingen
e 21ste eeuw - ca. 51 te noemen aardbevingen

Aardbevingen gebeuren soms als God of Zijn Engel naar de aarde komt. Het lijkt alsof de aarde
reageert als de Schepper van hemel en aarde verschijnt. Bij belangrijke gebeurtenissen deden zich
aardbevingen voor. Toen de Here Jezus Zijn leven gaf aan het kruis was er een aardbeving en de
hoofdman over honderd zei: waarlijk dit was Gods Zoon! Aardbevingen leidden soms tot ontzag en
eerbied voor de grootheid van God. Al de aardbevingen hebben met elkaar heel veel slachtoffers
gemaakt. Helaas is het zo dat de allergrootste aardbeving nog gaat komen, er komt een tijd dat er een
oordeel over de aarde komt er zal dan een aardbeving zijn die er nog nooit is geweest op aarde.
Gelukkig zijn de mensen die waardig zijn geacht om te ontkomen aan de vreselijke dingen die over de
aarde gaan komen.

Deze drie dingen worden door onze Heer met name genoemd en zijn de zogenaamde weeén
voorafgaand aan de komst van de Heer. Zoals het is met de weeén van de zwangere vrouw zo is het
met deze weeén, ze beginnen langzaam en later worden ze heviger en als de persweeén komen is de
geboorte nabij!

Deze periode wordt op een bepaald moment afgesloten, het evangelie van het Koninkrijk zal in de
hele wereld gepredikt worden aan alle volken en dan zal het einde komen.

Ondertussen is het evangelie over de hele wereld gepredikt en nog steeds gaat dit door. De Bijbel is
bijna al in alle bekende talen uitgebracht, dit gaat in een hoog tempo door en met gebruik van de
middelen die met computers tegenwoordig mogelijk zijn wordt dat steeds gemakkelijker.

Je kunt zeggen dat de Geest van God al tweeduizend jaar werkt om het evangelie te verspreiden over
de hele wereld. Ondanks de soms gebrekkige pogingen van de kerk en de gemeente van de Here
Jezus. Toch is er geen stilstand geweest, het gaat door, juist door mensen die waarachtig een volgeling
van de Here Jezus zijn geworden. Zij geloven in Hem en hebben hun leven niet liefgehad maar alles
ingezet om Hem te volgen door de Geest van God.

Door het verlopen van de tijd intussen, is de komst van Jezus Christus dichterbij gekomen. Er is nog
een belangrijk teken in onze geschiedenis geweest die aangeeft dat de komst van de Here Jezus
dichterbij komt. De Here Jezus heeft gezegd dat we moeten opletten als we dingen zien gebeuren die
een voorbode zijn van iets, zoals een vijgenboom die uitspruit, dan weet je dat de zomer aanstaande
is.

Israél is in de Bijbel ook wel aangeduid als een vijgenboom. In het jaar 70 na Christus is de tempel in
Jeruzalem verwoest en zijn de Joden over de hele wereld verspreid. Eigenlijk heeft Israél dus bijna
tweeduizend jaar niet meer bestaan.

Er zijn mensen die hebben gedacht dat Israél nooit meer zou terugkomen. Hierom is de gedachte
ontstaan dat mogelijk de gemeente van de christenen uit de heidenen, de plaats van Israél heeft
ingenomen. Israél heeft het verzaakt en is door God vergeten was het idee.
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Toch is dit een vreemde gedachtengang voor iemand die de Bijbel kent. Er staan overduidelijke
beloften in de Bijbel voor het volk van God.

De profeet Ezechiél: (Ezechiél 36: 22-24); Zeg daarom tegen het huis van Israél: Zo zegt de Heere
HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israél, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder
de heidenvolken waarheen u gegaan bent.

23 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden
ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als
Ik in u voor hun ogen geheiligd word.

24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land
brengen.

Dit is één profetie en er zijn nog vele anderen die zeggen dat God trouw is aan Zijn volk ondanks dat
zij niet altijd trouw zijn geweest aan Hem.

Er speelt nog een ander belangrijk ding mee. Israél is voor een bepaalde tijd opzijgezet vanwege hun
ongehoorzaamheid maar dat is gebeurd opdat de heidenen het evangelie van God zouden kunnen
aannemen. De boodschap van het evangelie is door de christenen uit de Joden en uit de heidenen
over de hele wereld gebracht.

De eerste christelijke gemeente waren bijna uitsluitend joden, de apostelen die de boodschap
hebben verkondigd waren joden. Eigenlijk is het evangelie van het Koninkrijk door het werk van Joden
in de toenmalige wereld gebracht en later hebben de heidenen die ditzelfde evangelie geloofden het
voortgezet en de rol van de Joden in de christelijke gemeente overgenomen en totaal overvleugeld.

Met de feiten uit de geschiedenis kunnen we zeggen dat de christelijke kerk de Joden in de afgelopen
tweeduizend jaar behoorlijk in de steek heeft gelaten, de kruistochten, de inquisitie in Spanje, met als
verschrikkelijk toppunt de Holocaust, onder een soort christelijke vermomming.

Dit alles terwijl de Bijbel er duidelijk over spreekt dat wij als gelovigen uit de heidenen, geént zijn op
de saprijke wortel Israél, de edele olijfboom, en dat we niet de natuurlijke takken zijn op de boom
maar geént. We liften mee op de zegeningen die Israél toekomen. Wij mogen ons niet verheffen
tegen de natuurlijke takken.

Wie had dit ooit kunnen bedenken? De apostel Paulus heeft zich hierover zeer verbaasd, het plan van
God om alle mensen op de aarde een kans te geven om gered te worden loopt wel via Zijn volk, ze
zijn tijdelijk aan de kant gezet om dit mogelijk te maken. Paulus zegt hierover:(Romeinen 11:32-36);
Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn
oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?

Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden?

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.

Israél speelt een hoofdrol in de geschiedenis van de mens en God is getrouw in Zijn beloften aan Zijn
volk, en zij zullen een hoofdrol spelen in de dingen die staan te gebeuren.

Dit alles ondanks dat Israél een klein volk is, de profeet Jesaja spreekt zo: (Jesaja 41:14); Wees niet
bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israél, ik help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van
Israél.

God doet grote dingen door een klein volk, de oprichting van het land Israél in 1948 is een wonder te
noemen. Israél werd daarna direct aangevallen door zes verschillende Arabische landen en toch
hielden ze stand ondanks dat er geen goed georganiseerd leger was.
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Later in 1967 werd Israél opnieuw aangevallen door verschillende Arabische landen, de zesdaagse
oorlog genoemd, het werd een grote overwinning voor Israél, ze veroverden ook Jeruzalem wat tot
die tijd slechts voor de helft in handen was van Israél. Opnieuw een groots moment, Jeruzalem is in
de geschiedenis altijd de hoofdstad van Israél geweest. In Jeruzalem stond de Tempel, het huis van
God, daar konden ze de God zoeken en van Hem leren en verzoening krijgen over hun zonden.

Jeruzalem is de Stad van de vrede, dat is momenteel zeker niet het geval, het lijkt veel meer op de
situatie die de profeet Zacharia noemt:

(Zacharia 12:3); Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natién moeten heffen;
allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen
verzamelen.

De VN heeft Jeruzalem regelmatig op de agenda staan en ze komen er niet uit, het lijkt erop dat de
volken niet tot de erkenning kunnen komen dat Jeruzalem inderdaad de rechtmatige hoofdstad van
Israél is. Dit is door God zelf bepaald.

Dan zijn we direct bij de hoofdzaak, de erkenning van het bestaan van God en wat Hij heeft gedaan
op de aarde, Zijn Schepping. De tegenstander van God, de satan doet alles om het plan van God
tegen te werken zonder dat dit uiteindelijk succes zal hebben.

Het feit is dat Jezus Christus nu al de overwinning heeft behaald op hem, de satan weet dat zijn tijd
beperkt is en weet wat de profetieén daarover zeggen. Het grote dilemma is dat satan probeert
zoveel mogelijk mensen van God af te trekken en God heeft een volk geroepen, de christenen om te
zorgen dat zoveel mogelijk mensen behouden worden voor de eeuwigheid.

Dit zijn twee krachten die tegenover elkaar staan. Het uiteindelijke resultaat staat al vast: Jezus
Christus is Overwinnaar en Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde!

Hopelijk zullen nog velen kiezen voor Jezus Christus, de enige kans op een leven bij God.
De wederkomst van de Here Jezus is al voorzegt, niemand weet precies de dag en het uur dat dit
gebeurt. Toch kunnen we vanuit de Bijbel wel een grote lijn destilleren.

Veel gebeurtenissen zijn al gebeurd die de Here Jezus benoemd zoals al aangegeven. Het tijdstip van
Zijn wederkomst is dichterbij gekomen.

In grote lijnen het volgende beeld wat door veel Bijbel uitleggers wordt geschetst:

e eerst een lange periode waarin allerlei weeén plaatsvinden, oorlogen, hongersnoden,
aardbevingen en besmettelijke ziekten

e gedurende deze periode wordt het evangelie van het Koninkrijk verkondigd over de hele
wereld

o het herstel van Israél, 1948

e gedurende deze lange periode zal de wetteloosheid toenemen, alles wat God heeft bepaald
zal steeds meer op losse schroeven komen te staan

e dan komt een periode van grote problemen op de wereld, een grote verdrukking genoemd.
Deze vreselijke periode zal 7 jaar in beslag nemen en er zal een antichrist opstaan die
kenmerken heeft die tegen alles indruisen wat de Here Jezus heeft gezegd. Hij wordt niet voor
niets antichrist genoemd. Hij zal op een hele sluwe wijze te werk gaan en zal velen verleidden
en vooral om ze tegen te houden om voor Jezus Christus te kiezen

® nadeze 7 jaren zal de wederkomst van Jezus Christus plaatsvinden, wat een dag zal dat zijn!!!

e ergens in deze tijdlijn zal de opname van de Gemeente van de Here Jezus zijn

De antichrist en zijn werkwijze.
De satan weet dat hij al een nederlaag heeft geleden tegen de Here Jezus. Jezus Christus is alle macht
toegekend in de hemel en op de aarde. Tot het moment dat de Here Jezus Zijn Koninkrijk



28

daadwerkelijk zal vestigen hier op aarde direct na de wederkomst op aarde in Jeruzalem, zal de satan
alles proberen om mensen van de weg naar God af te houden en ze te verleidden om hun eigen weg
te gaan zonder God.

Dit principe hangt de satan al aan vanaf de schepping van de mens. Hij gaat op een sluwe wijze te
werk en gebruikt methodes die soms moeilijk zijn te ontmaskeren.

Zoals hij Adam en Eva verleidde met een leugen en halve waarheden:

(Genesis 3:4); Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.5 Maar God weet dat, op de
dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad
kennend.

God had wel degelijk gezegd dat ze zouden sterven en dan een waarheid dat ze kennis zouden
hebben van goed en kwaad en een leugen erbij insluitend: dat we zouden zijn als God.

God wist dat de mens niet bestand zou zijn tegen de kennis van goed en kwaad in relatie tot de
manier van werken van de satan die tegen God was opgestaan in rebellie.

Dit ging in de tijd vlak na de schepping al heel erg mis, de mens deed alleen maar wat slecht was en
de boosheid was over de aarde was groot, alleen Noach vond genade in Gods ogen, God had spijt van
alles wat gebeurd was. De rebellie tegenover God had de overhad genomen.

Gelukkig heeft God altijd een plan gehad om de schepping die in zonde tegen God was vervallen weer
te herstellen, daarom maakte Hij een nieuwe start met Noach na de zondvloed.

Om dezelfde reden Gods werk door het volk van Israél heen om heil te verkondigen wat gevonden
kan worden bij God zelf door Zijn grote liefde aan de mens bewezen: Hij gaf Zijn Zoon als een offer
voor onze zonden en wij kunnen dit door het geloof aannemen en ernaar leven, dat is Gods grote
genade, volkomen onverdiend.

De geest van de antichrist is al werkzaam geweest in onze tijd, de antichrist weet dat Israél een
belangrijke rol zal spelen in de eindtijd. Daarom zal deze proberen om de joden te vernietigen, dit
hebben we bijvoorbeeld gezien tijdens de tweede wereldoorlog en dit zal ook het geval zijn tijdens de
laatste grote Verdrukking.

De satan weet dat hij strijd voor een verloren zaak en uiteindelijk zal hij onder het oordeel van God
komen en dan is zijn invloed weg, tot die tijd zal hij tekeergaan als een briesende leeuw.

Hij probeert nog zoveel mogelijk mensen mee te slepen in zijn komende ondergang. Dit gaat niet
openlijk maar op een geniepige sluwe wijze met allerlei redeneringen die voor veel mensen heel
aannemelijk klinken.

Hij, de satan, is hier al mee bezig sinds dat de Here Jezus de eerste keer op aarde kwam en daarvoor.
Alles in het werk stellen om mensen bij God vandaan te houden en in rebellie tegen God in te gaan.

In het laatst van de dagen zal het zo zijn als in de dagen van Noach, men dacht goed bezig te zijn maar
niets is minder waar. Het oordeel van God kwam.
Daarnaast staat er dat de wetteloosheid, dat is de zonde zal toenemen in het laatst van de dagen.
Dit zien we gebeuren, alles wat God heeft gezegd wordt steeds meer ontkent en verdraaid:
e de schepping wordt ontkend door een evolutietheorie, waardoor mensen denken dat ze niets
met God te maken hebben
o het huwelijk als verbond tussen één man en één vrouw staat onder druk; terwijl God zelf het
huwelijk op deze wijze heeft ingesteld
e homoseksualiteit wordt als een normale mogelijkheid gezien; God heeft dit verboden en als
tegennatuurlijk benoemd
e abortus wordt als een recht van de vrouw gezien, maar waar is het recht van dit kind? De
vrouw neemt hier het heft zelf in handen en gaat zover om haar eigen kind op te offeren voor
haar eigen redenen; God heeft gezegd dat we niet mogen doden
e de emancipatiebeweging heeft hierin een sterke rol gehad, de plaats van de vrouw in de
samenleving moest volkomen gelijk zijn aan die van de man; God zegt dat de vrouw een
andere rol moet innemen omdat ze naast de man is gezet om hem bij te staan en vanwege de
zondeval, niet omdat ze minder zou zijn...
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e de computer heeft zo’'n prominente rol gekregen in een relatief kort tijdsbestek waardoor alle
mensen over de hele wereld met elkaar in contact kunnen staan en er kunnen allerlei
invloeden zijn zonder dat we het zelf in de gaten hebben - invioeden die niet stroken met de
Bijbel

e internet maakt het mogelijk dat er een systeem kan worden ingericht om de hele mensheid te
besturen en daar grip op te hebben, hier zal de antichrist gebruik van maken

e alles wat tegennatuurlijk is wordt als normaal beschouwd en moet mogelijk zijn, dit neigt
ernaar dat de scheppingsorde niet erkend mag worden omdat je daarmee bij God uit komt en
wat Zijn bedoelingen met de schepping waren. De LHBTI-gemeenschap timmert behoorlijk
aan de weg, de gender ideologie wordt door velen als normaal gezien; God heeft de mens
geschapen als mannelijk en vrouwelijk

e wetenschap en geneeskunde begeeft zich op terreinen waar de mens eigenlijk niet de
zeggenschap over heeft; alles moet maakbaar zijn en mogelijk; zoeken naar de DNA-codes en
die te beinvloedden- misschien is eeuwig leven mogelijk - zoeken naar het ontwerpen van de
perfecte mens

Zo kunnen we nog wel doorgaan er zou nog veel meer te noemen zijn, vast zullen er veelbelovende
plannen voor klimaat en wereldvrede worden bedacht waaruit mensen mogelijk zullen denken dat
het de goede kant op gaat met de mens. Dit zal een enorme vergissing zijn; er zullen in de tweede
helft van de periode van 7 jaren verdrukking vreselijke dingen over de wereld komen waarbij zeer
veel mensen zullen omkomen.

Het lijkt erop dat mensen hier al op worden voorbereid. Net zoals met de wereldwijde
coronapandemie, zijn er voor die tijd al films gemaakt om te duiden dat een virus vreselijke dingen
over de wereld kan brengen en in bepaalde films was dit al voor die tijd te zien.

Zo zijn er vele rampenfilms die voor mensen kennelijk heel populair zijn omdat er zoveel van zijn; dit
zijn voorbeelden van dingen die de mensen nog staan te wachten staan.

Buiten deze soorten films is het toch erg kenmerkend dat er zoveel films zijn waarin grof geweld en
bloedvergieten heel normaal lijkt te zijn. Net als allerlei films waarin magie en geesten spelen, allerlei
occulte zaken en boven dit alles natuurlijk veel gevallen van overspel en seksuele uitspattingen op
allerlei gebied. Dit zijn allemaal dingen die niet thuishoren in het Koninkrijk van God en zijn niet zoals
God ze had bedoeld voor de mens. |k geloof dat velen de invloed van deze dingen onderschatten, de
satan weet er royaal gebruik van te maken en verhard daarmee op een langzame wijze onze harten
ervoor. Het resultaat zal zijn dat we steeds verder van God en Zijn invloed af komen te staan.

De enige remedie hiervoor is dat de mens zich bekeert en dan zijn weg vervolgt en oprecht God gaat
zoeken en de dingen die Hij graag wil dat we doen.

Een christen wordt nooit opgeroepen om anderen te veroordelen om wat voor zonde ook. De Here
Jezus Christus zegt dat we niet moeten oordelen, het is zelfs zo dat we gevaar lopen als we het wel

doen. Het kon eens zijn dat we zelf met dezelfde zaken te maken krijgen en wat doen we dan? God
zelf is uiteindelijk degene die het oordeel toekomt omdat Hij rechtvaardig is.

Toch is de Gemeente nog op aarde om de mensen te waarschuwen voor een leven zonder God, dat is
een duidelijke opdracht: (Mattheus 28;19); Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer ze alles wat Ik (Jezus Christus)
geboden heb in acht te nemen.

De invloed van de wereldwijde Gemeente is bijzonder sterk omdat de Geest van God in de harten van
de gelovige christenen werkt. Toch hoeft de wereld niet bang zijn voor christenen met een afwijkende
mening, ze zullen nooit overgaan tot geweld want we zijn volgelingen van Jezus Christus.

De Geest van God is de enige reden dat de kracht van de Gemeente zo sterk is op de wereld omdat
God het uiteindelijk voor het zeggen heeft en dat Zijn kracht niet is te breken: Hij is Almachtig en
Alwetend en is de Eerste en is de Laatste.
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De wereld zal in vertwijfeling achterblijven als de Geest van God de wereld verlaat. Dit zal zeker
gebeuren als de Gemeente van de Here Jezus wordt opgenomen in de Hemel. De satan zal dan voor
een tijd vrij spel hebben op de wereld, een vreselijke tijd.

Gelukkig zal dit uitmonden in de komst van de Messias voor de tweede keer. Israél zal hierin een
grote rol spelen en alle Joden, het volk van God zullen inzien dat Jezus Christus hun Messias is.
Gelukkig zijn er nu al Joden die Jeshua (Jezus Christus) als de Messias zien, hun Verlosser, dat zijn nu
al onze broeders en zusters en maken deel uit van de Gemeente.

Jezus Christus komt weer in Jeruzalem om Koning te zijn, de eindstrijd voor dit glorieuze moment zal
veel te maken hebben met Jeruzalem, dat zal uiteindelijk de Stad van de Vrede zijn, zoals het altijd al
de bedoeling was. En Israél zal een voorbeeld zijn voor alle volken en alle volken zullen daar heen
gaan om te leren hoe ze God kunnen dienen.

Er zijn veel meningen over het moment waarop de Gemeente van Jezus Christus van deze aarde zal
worden opgenomen.

Dat de Gemeente wordt opgenomen staat zwart op wit:

(Thessalonicenzen 4,;16-18); Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel
en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst
opstaan.

17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de
wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

De vraag is op welk moment dit zal gebeuren, er zijn er die zeggen dat dit voor het moment dat de
periode van 7 jaren van verdrukking zal zijn. Er zijn mensen die zeggen dat dit halverwege de periode
van 7 jaren zal zijn en er zijn er die zeggen dat dit pas aan het einde van de periode van de zeven
jaren verdrukking zal gebeuren.

De belangrijkste boodschap is dat het zal gebeuren en dat de Gemeente van Jezus Christus wordt
opgeroepen om hier klaar voor te zijn. De Here Jezus zegt zelfs dat we altijd bereid moeten zijn voor
dat moment. We moeten waakzaam zijn en wakker blijven, anders overkomt het ons zonder dat we
er erg in hebben. ledere keer als een mens overlijdt is het moment al daar om Hem te ontmoeten.

Het kan natuurlijk nooit zo zijn dat gelovigen ruzie gaan maken over deze dingen als het gaat om
tijdstippen en momenten waarvan uiteindelijk God het laatste woord heeft. Het zou heel
hoogmoedig zijn om te menen dat iemand of een bepaalde stroming hier de wijsheid over heeft en
daardoor neerkijkt op anderen die er anders over denken. Dat kan niet de bedoeling zijn, de Here
Jezus wil dat we elkaar liefhebben. Toch blijft het Woord van God altijd staan en zal uitkomen zoals
God het bedoeld heeft.

Het is vreemd dat er zoveel verschillende meningen zijn over allerlei dingen in de Bijbel terwijl we
weten dat de Geest van God in onze harten is gekomen toen we ons bekeerden. Het kan niet zo zijn
dat de Geest van God ons zoveel verschillende dingen zegt die niet met elkaar kunnen
overeenkomen. De Geest van God is Waarheid en weet wat in het hart van God gebeurt.

Het kan hierom zijn dat het niet Gods bedoeling is dat we zeker kunnen zeggen hoe het allemaal
precies zal gaan. De Here Jezus heeft niet voor niets gezegd dat God alleen weet wanneer alles gaat
gebeuren.

Toch zijn er wel argumenten en verwachtingen te halen uit het Woord van God, zoals Daniel het zegt
zal het steeds duidelijker worden naarmate de eindtijd vordert. Ik beschrijf hier nog kort een scenario
voor het moment van de opname van de gemeente wat denkbaar is op grond van de Bijbel en
misschien door sommigen kan worden verstaan.
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Ik zie enkele belangrijke argumenten om te geloven dat de opname van de Gemeente van Jezus
Christus zal zijn voor de periode van de grote verdrukking. Dat betekent dat deze opname en de
daadwerkelijke wederkomst van de Heer Jezus op de aarde naar Jeruzalem twee verschillende
momenten zijn.

Een eerste argument hiervoor is dat de Here Jezus steeds oproept om waakzaam te zijn omdat Zijn
komst op een onverwacht moment zal gebeuren. Nergens noemt Hij voorwaarden waarop gewacht
moet worden. Dit zegt Hij dan tegen zijn volgelingen, de discipelen. De Gemeente van de Here Jezus
zijn volgelingen, discipelen. Je zou hieruit zelfs kunnen denken dat de opname van de Gemeente op
ieder moment zou kunnen gebeuren, en er zijn mensen die dit geloven.

Toch is er een tekst in 2Thessalonicen 3-8 waarin staat dat de antichrist pas geopenbaard kan worden
als de weerhouder is weggenomen;

3 9 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval
gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,

4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij
als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?

6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu
weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn
mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

Uit deze tekst blijkt dat voordat de komst van de Heer er is de weerhouder moet zijn weggenomen.
Dit is een voorbeeld van een voorwaarde voor de komst van de Here Jezus.

Dan zou je nog de discussie kunnen hebben wie die weerhouder dan is. Hierover zijn de meningen
verdeeld, maar wie zou in staat kunnen zijn om de tegenstander van God te weerstaan. Dit zou de
Heilige Geest van God kunnen zijn, die in de harten van de gelovigen woont. De Heilige Geest van
God is de grootste kracht op aarde, God is Geest.

Er zijn nog wel veel meer argumenten voor een opname voor de grote verdrukking. Noach werd
gespaard voor de zondvloed omdat hij genade in Gods ogen had gevonden. De gemeente van de Here
Jezus heeft genade van God gevonden. Genade is de enige reden waarom de Gemeente bestaat, als
wij als gelovigen geen genade van God hebben gekregen hebben we niets en zullen we omkomen als
het oordeel van God over de wereld komt. De Here Jezus zegt in het Lucas evangelie, (Lucas
21:34-36);

Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en
door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.

35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardopperviak wonen.

36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren
zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Hier wordt gesproken over de mogelijkheid om de dingen die gaan gebeuren te ontvluchten. Zo zegt
de Here Jezus in de brief aan Philadelphia, (Openbaring 3:10);

10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de
verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

God weet de gelovigen te sparen, dat zien we bij Henoch, Noach, Mozes, Abraham, Lot, Rachab,
David en de rij kan nog veel langer. Dit betekent niet dat de gelovigen geen moeilijkheden zullen
ondervinden, misschien juist wel het tegendeel, dat is duidelijk gezegd door de Here Jezus. Als we Zijn
volgelingen zijn dan wacht ons verdrukking daarom omdat we Hem onze Heer noemen en proberen
te doen wat Hij zegt.
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Maar als het gaat om oordelen en de laatste grote Verdrukking dan is er hoop voor de Gemeente van
Jezus Christus!

Na de periode van de Grote Verdrukking komt de Here Jezus Christus voor de tweede keer letterlijk
op de aarde om Zijn Koninkrijk te vestigen. Hij zal dan samen met Zijn Gemeente zijn.

Dan spreken we van de Wederkomst of de Dag des heren.

Voor die Dag zullen nog heel veel dingen gebeuren die zijn beschreven in zowel Oude als in het
Nieuwe testament. In het bijzonder wel door de Here Jezus zelf in het boek Openbaring.

Daar staan veel dingen bij die ons bezorgt zouden moeten maken omdat het gaat over oordeel. Er is
maar 1 manier om onder het oordeel van God uit te komen en dat is door het geloof in Jezus Christus.
Door te geloven dat Hij het Volmaakte Offer van God was om de zonden van ieder mens op Zich te
nemen en daardoor genade van God te ontvangen. Genade die niet verdiend was of verdiend kan
worden door goede daden. Toch mogen/moeten we laten zien door onze woorden en daden dat we
werkelijk in Hem geloven en we bereid zijn om ons leven naar Zijn wil in te richten.

Het is de Here Jezus zelf die de Gemeente waarschuwt om waakzaam te blijven en ijverig te zijn en
ons te bekeren van verkeerde wegen: (Openbaring 3:19-22);

19 leder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf k. Wees dan ijverig en bekeer u.

20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem
binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij
met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

22 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Amen

Bijbelteksten waarin Jezus Christus letterlijk wordt genoemd:
Mattheiis 1:1 9
Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.

Mattheliis 1:18 9
De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw
was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam
van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Romeinen 1:4 Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God,
door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 5:1 9
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Romeinen 5:21 opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren
door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven,
door Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 16:25 9 Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de
prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden
der eeuwen heen verzwegen was,
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1 Corinthiérs 8:6 toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem,
en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.

2 Corinthiérs 8:9 Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is
geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

Galaten 3:22 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de
gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus.

Efeziérs 1:5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus
Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil

Efeziérs 2:20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de
hoeksteen is,

Efeziérs 3:9 en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis
inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door
Jezus Christus,

Filippenzen 1:6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op
de dag van Jezus Christus.

Filippenzen 3:20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten,
namelijk de Heere Jezus Christus,

1 Thessalonicenzen 3:13 opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor
het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

2 Thessalonicenzen 2:16 9 En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft
liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade,

2 Timothelis 1:10 maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus,
Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het
Evangelie,

2 Timothelis 4:1 9 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en
doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:

Hebreeén 13:8
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

1 Petrus 1:3 9

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote
barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus
Christus uit de doden,

2 Petrus 1:11 Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van
onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

2 Petrus 1:16 1
Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze
Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.
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1 Johannes 1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap
met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

1 Johannes 2:1 9 Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand
gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.

1 Johannes 4:3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God;
maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld
is.

1 Johannes 5:20 Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven
om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus
Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.

2 Johannes 1:3 genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus
Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.

Openbaring 1:5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en
de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen
heeft in Zijn bloed,



